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Onvervreemdbaar

Dit wordt ons niet ontnomen: lezen 
en ademloos het blad omslaan, 
ver van de dagelijksheid vandaan. 
Die lezen mogen eenzaam wezen.

Zij waren het van kind af aan.

Hen wenkt een wereld waar de groten, 
de tijdelozen, voortbestaan. 
Tot wie wij kleinen mogen gaan; 
de enigen die ons nooit verstoten.

een gedicht van Ida Gerhardt, 1905-1997

logos, woordimpressie bij een nummer over taal

jaargang 35 2013 nummer 2



Symbool voor ‘Sterke Tao’.
Wie anderen overwint 
is sterk, wie zichzelf over-
wint is almachtig
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D e zichtbare werkingen van de grote 
Teh zijn het gevolg van de uitvloeiin-
gen van Tao. Die uitwerkingen vormen 

de natuur van Tao. Tao in zijn schepping is voor 
natuurgeborenen, voor allen die reeds bij voor-
baat tot het ‘kerkhof ’ behoren, uitermate vaag 
en verward. Vager en verwarder kan het niet.
Dat zou ook niet anders kunnen in het van de 
oermoeder verbroken levensveld. En toch bevat 
het midden van Tao’s schepping alle beelden. De 
uitdrukking ‘de grote Teh’ wordt door sommige 
auteurs vertaald als ‘de grote deugd’. En hoewel 
Teh inderdaad een zeer grote deugd is, is het 
beter Teh omschrijvend te vertalen als ‘het pad 
van bevrijding’ en als ‘het resultaat van het gaan 
op het pad van bevrijding’. Als wij het wezen 
van Teh zo benaderen, voorkomen wij dat de 
grote deugd als een aspect van het natuurlijke 
leven wordt beschouwd.
In onze natuur zijn vele dingen deugdelijk, 
goed, te noemen, maar het deugdelijke en het 
goede zijn in deze natuur niet volstrekt. Zij 
hebben geen betrekking op het ‘alleen-goede’ 

zoals Hermes Trismegistos het uitdrukt.
Daarom is er in hoofdstuk 21 van de Taodejing 
sprake van zichtbare uitwerkingen, als resultaat 
van het bewandelen van het pad, als resultaat 
van de toepassing van de drievoudige gnostieke 
praktijk. Uitwerkingen derhalve, die absoluut 
niet vaag behoeven te zijn want deze uitwerkin-
gen zijn het gevolg van de emanaties, de uit-
vloeiingen van Tao.
Tao is het goddelijke Ene, het Absolute, het is 
‘Het’ zelf. Is die bepaling dan niet vaag? Dat 
behoeft niet zo te zijn. Om drie redenen niet. 
Ten eerste zijn deze emanaties de natuur van 
Tao. Ten tweede staat en is Tao ‘in het midden’. 
En ten derde draagt dit midden ‘alle beelden’ in 
zich. Laat ons trachten dit te verduidelijken.
In de gehele alopenbaring, in heel de schep-
pingsruimte staat Tao, het goddelijke Ene, in het 
midden. In deze onpeilbare ruimte existeren tal-
loze astrale velden, alle zeer van elkaar verschil-
lend. Met betrekking tot heel deze verscheiden-
heid, begrepen in de eenheid, moet men zeggen: 
‘Tao staat in het midden.’

tao, de grote kracht 
in het midden 

Het midden bevat alle beelden Jan van Rijckenborgh en Catharose de Petri zijn de oprichters
van de Geestesschool van het Gouden Rozenkruis. In deze 
school hebben zij de weg van het vrijmaken van de ziel 
op alle mogelijke manieren, en vaak aan de hand 
van oorspronkelijke teksten uit de universele leringen, 
aan hun leerlingen verklaard, toegelicht en voorgeleefd 

J. van Rijckenborgh

De zichtbare werkingen van de grote Teh zijn het gevolg van uitvloeiingen van 
Tao. Dit is de natuur van Tao. Tao in zijn schepping is vaag en verward. Hoe 
verward! Hoe vaag! En toch bevat het midden alle beelden. O hoe vaag, hoe 
verward! En toch, in het midden is het spirituele wezen. Dit wezen is ten zeer-
ste reeël en het bevat het onfeilbare getuigenis. Van oudsher tot nu toe was zijn 
naam onvergankelijk. Het geeft aanzijn aan de werkelijke creatie. Hoe weet ik dat 
de gehele geboorte in hem zijn oorsprong heeft? DoorTao zelf.



Waarom is de stem van Tao dan zo vaag in mij? 
Waarom brengt zij mij in verwarring?
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Dat is, op zichzelf beschouwd, heel belangrijk 
en vertroostend. Maar veel belangrijker is het 
te kunnen vaststellen dat van deze goddelijke 
kracht ‘in het midden’ emanaties uitgaan, uit-
vloeiingen, stralingen, werkingen. Emanaties die 
heel de onpeilbare ruimte met hun majesteit 
vervullen.
Nog belangrijker wordt dit als men tot de 
ontdekking komt dat al die myriaden sterren-
stelsels, en in die stelsels de zodiakale stelsels, in 
die zodiakale stelsels de zonnestelsels, en in die 
zonnestelsels alle planetaire lichamen, in de let-
terlijke zin Tao in hun midden bezitten.
Iedere planeet, iedere zon, ieder stelsel heeft een 
haar omringende en doordringende geestelijke 
Tao-essentie. Een essentie die in het midden van 
die hemellichamen en stelsels een brandpunt 
vormt. De planeet die wij bewonen draagt Tao 
in het hart. Daarom wordt er gezegd dat in het 
middelste stratum van onze planeet de Christus-
geest woont.
Daarom ook moet er een scherp onderscheid 
gemaakt worden tussen de planeetgeest en de 
planeetlogos. De planeetgeest is de uitdrukking 
van het dialectische aanzicht, de beelddrager van 
de planetaire doodsnatuur. Wij zouden de planeet 
die wij als aarde kennen, kunnen vergelijken met 
de persoonlijkheid van de mens. De planeetlogos 
echter is de aanwezige Tao-existentie. De existen-
tie van de werkelijke uit God geboren aarde, die 
men kan vergelijken met de microkosmos. Het 
is de hemel-aarde, die in de Apocalyps genoemd 
wordt. Deze planeet is totaal anders dan de ons 
bekende aarde, en is ons toch zeer nabij.

Nog verbijsterender wordt het als men vaststelt 
dat de microkosmos geen uitzondering is op 
kosmos en macrokosmos. ‘Zo boven zo bene-
den.’ Versta dit hermetische axioma. Ook in de 
microkosmos is Tao aanwezig en voorts ‘in het 
midden’. Het midden, dat correspondeert met 
het lichamelijke hart. Het midden, waarin de 
emanaties zeer duidelijk te onderkennen zijn.

Zo hebben wij u enigszins de natuur van Tao 
aangeduid.. Tao is overal en bij ieder ‘in het ab-
solute midden’. Dit is het grote wonder van Tao. 
Deze grote, levende, goddelijke kracht spreekt 
en is en straalt in het hart van alles en allen. Dit 
is de wonderbaarlijke natuur van Tao, de eigen-
schap Gods.
‘Waarom is de stem van Tao,’ zo kunt u vragen, 
‘dan zo vaag in mij? Waarom brengt zij mij in 
verwarring?’
Omdat Tao wel in u is, maar niet van u. Tao is 
niet in u belichaamd, maakt geen deel uit van 
uw stofgeboren existentie, terwijl uw eigen 
existentie, uw persoonlijkheid, een eigen be-
wustzijn heeft, een eigen stem. U bent van een 
andere natuur en de godsnatuur verbijzondert in 
u alleen maar een stem, een straling. Het is het 
woord dat van den beginne was en is.
Als een mens zich uitsluitend bepaalt bij zijn 
natuurgeboorte, als hij daaraan ruim voldoende 
heeft, als hij uitsluitend daarin opgaat, als hij 
zelfs niet weet van de mogelijkheid van een an-
dere natuur waarvan de stem in hem klinkt, dan 
is het logisch dat hij deze stem niet verstaat en 
ze hem als werking verwarring brengt.

Als een mens wel weet van de aanwezigheid 
van de andere natuur, maar haar in zijn levens-
houding niet positief benadert, dan is er behalve 
verwarring alleen maar sprake van de uiterste 
vaagheid. Dan schijnt het Licht, het woord, in 
de duisternis, maar dan kan of wil de duisternis 
dit licht niet begrijpen. Bemerkt u hoe concreet 
de proloog van het Evangelie van Johannes is?
Als u bevrijd wilt worden van deze verwarring 
en de vaagheid wilt wijzigen in helder licht, 
dan mag u nimmer vergeten dat er in de ganse 
alopenbaring steeds sprake is van twee naturen: 
de absolute natuur die Tao is, en een wordende 
natuur die Tao niet of nog niet is, dus, met be-
trekking tot uw microkosmos, twee levens. Een 
wordende natuur, die eventueel in haar opvaart 
gestagneerd is – zoals die van u en mij – en 
daardoor steeds wordt omgewend en terug moet 
keren tot het punt van uitgang: het rad van ge-
boorte en dood.
En let wel, als er twee naturen zijn, zijn er ook 
twee bewustzijnstoestanden, van elkaar geschei-
den: de bewustzijnstoestand van de wordende 
natuur en die van de absolute natuur, het be-
wustzijn van de microkosmos en het bewustzijn 
in en van de persoonlijkheid.
De lagere bewustzijnstoestand moet plaats 
maken voor of opgaan in de andere. Vooral de 
bewustzijnstoestand van enig wezen dat exi-

steert in een gestagneerde natuur, in een ‘boos’ 
geworden natuur, moet daar attent op zijn. Zijn 
bewustzijnstoestand moet verbroken worden, 
om plaats te kunnen maken voor de goddelijke 
natuur. Opdat eenmaal door de bevrijde enti-
teit gesproken kan worden: ‘De vader en ik zijn 
één.’

Wij spreken hier over dingen die u ongetwijfeld 
al lang weet, maar het gaat erom ze voor u op 
dit moment levend te maken. Realiseer u dat de 
heer van het al zich momenteel in uw midden 
bevindt, in de stal van uw dialectische wezen, in 
het midden van de tempel en in het midden van 
uw microkosmos.
In het verleden heeft u wellicht in vele opzich-
ten uzelf in menige vaagheid en verwarring 
verloren. Versta dan nu het woord van Lao Zi:
En toch bevat het midden alle beelden. In het 
midden is het spirituele wezen. Dit wezen is ten 
zeerste reëel en het bevat het onfeilbare getui-
genis.
Kan het nog concreter uitgedrukt worden dan 
in deze heilige taal van Lao Zi? Uit het hart van 
Tao stroomt de goddelijke spirituele essence, 
de stem Gods, het woord Gods. Deze stem, dit 
woord, omvat het gehele plan.
De karakters van het woord Gods bestaan uit 
beelden, uit zeer concrete impressies. Vanuit het 



De wedergeboorte heeft haar oorsprong in Tao, die in uw 
midden is, die u kracht geeft en die door middel van het 
beeldende vermogen van Tao kan worden verstaan

Wanneer het ont-
vankelijke yin vol 
is, doemt in haar 
midden de kiem 
van het yang op. Is 
het daadkrachtige 
yang compleet dan 
ontstaat uit zijn 
diepte het yin

6   pentagram 2/2013 tao, de grote kracht in het midden   7

beelden van meerdimensionale aard tot u over-
gedragen. Getransmuteerd in het beeld dat u 
kunt zien, verstaan en omvatten.
Iedere mens die zo in werkelijkheid de heer in 
het midden nadert, maakt deel uit van Gods 
werelduniversiteit. Alleen de kennis die daarin 
opgenomen is, vormt een onfeilbaar getuigenis. 
Daarom zegt Lao Zi in hoofdstuk 20: ‘Maak u 
vrij van kennis, dan zullen de zorgen van u wij-
ken.’ Alleen de kennis Gods, praktisch toegepast, 
is nuttig voor wereld en mensheid en dienstbaar 
aan het plan.
Kunt u zich nu voorstellen waarom wij er zo 
op aandringen alles te doen wat mogelijk is om 
het spirituele wezen in u te doen spreken, opdat 
het onfeilbare getuigenis daaruit zou oplichten? 
Een getuigenis van oudsher, onvergankelijk. Een 
kracht die de werkelijke creatie tot aanzijn kan 
brengen. Een creatie die volkomen natuurwe-
tenschappelijk tot stand komt. Een proces dat 
de kandidaat in de heilige wetenschap op de 
voet kan volgen, omdat de gehele geboorte, de 
wedergeboorte, haar oorsprong heeft in Tao. In 
Tao die in uw midden is, die u kracht geeft en 
die door middel van het beeldende vermogen 
van Tao kan worden verstaan. µ

kernbeginsel van de microkosmos, de roos des 
harten, gaat een stralende Lichtkracht uit, een 
Lichtkracht die beeldenreeksen met zich mee 
voert van de grote werkelijkheid die de mens 
eenmaal in zichzelf, en ook door zichzelf, zal 
realiseren. Denk eens aan radio en televisie. Dit 
banale voorbeeld zal u duidelijk doen inzien 
welke machtige beeldenreeksen en klanken uit 
het hart van Tao stromen en door de mens kun-
nen worden waargenomen, als zijn instrumenta-
rium daarvoor geschikt is gemaakt.

Deze beeldende taal Gods wordt ieder moment 
tot u gesproken, gaat ieder moment tot u uit, 
vanuit het midden. De taal Gods, in ons spre-
kend, is gelijk aan die welke in u gesproken 
wordt. Zo hebben wij een middel tot verge-
lijking, tot waarmerking. Diezelfde taal Gods 
spreekt de planeetlogos tot ons. Denk erom: niet 
de planeetgeest. Kortom, dit woord, deze sprake, 
wordt tot u overgedragen uit talloze richtingen.
Dit woord omvat alle kennis en is ten zeerste 
reëel. Het omvat een onfeilbaar getuigenis, zegt 
Lao Zi, met betrekking tot de gehele wording 
van het al, hoe die wording moet zijn, waar zij 
verkeerd gaat, hoe zij weer recht gemaakt kan 
worden in het ganse al. Ieder probleem dat u 
aan het innerlijke tribunaal van microkosmos, 
kosmos en macrokosmos voorlegt, wordt in 
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altijd slechts de bast, waarin een diepere kern 
verborgen ligt, en iedere concrete benaming is 
(in wijsgerige zin) daarom juist altijd hypothese. 
(...) De ‘sterke’ moet leren beseffen dat niets zo 
sterk is als het zwakke water dat zich naar alles 
voegt en aan alles aanpast, en dat de mooi-
praters zijn uitspraak moeten aanvaarden. (...) 
Wanneer U daarvoor terugschrikt, laat dan dit 
boekje ongemoeid, het zal u verder niets zeg-
gen. (...) Maar als er dus een werkelijkheid is 
die wij niet kennen, waar blijft dan ons concreet 
denkvermogen?’ vraagt van Dijk zich af.
We zijn gewend te analyseren, het kleine eikel-
tje open te snijden, maar vinden we zo de eik? 
Van Dijk kiest niet voor een vertaling of verge-
lijking van de al bestaande vertalingen van deze 
zeer weidse Chinese karakters maar voor een 
transpositie in parafrasen, omdat alles afhangt 
van de individuele bewustzijnsmogelijkheid; hij 
spreekt daarom van een ‘nagedacht gedicht uit 
het oer-Chinees’.
Hij plaatst ons voor een ‘omstelling van de 
gangbare verstandelijke opvattingen en inzich-
ten’ en raadt ons aan over de teksten te medite-
ren in plaats van ze uiteen te rafelen. Hij zegt: 
‘Het geestelijke, of beter het wijsgerige denken, 
heeft een kanaal nodig waardoor het kan stro-
men.’ 
De vraag is niet zozeer, hoe kunnen wij de 
goddelijke taal horen, maar hoe houden wij ons 
doof voor haar onophoudelijk spreken?
Het woord is niet altijd, wat men hoort, toch is 
het Dao onoverwinnelijk. Het is dat wat zich 
naar alles voegt en zich aan alles aanpast.

is de idee 
die zich 

wil uitdruk-
ken, te verklaren? 

Uit welke ideeën- en 
gedachtewereld putten wij 

en zijn wij?
Is er een andere wereld?

Het woord wordt ook wel gezien als kernidee, 
een archetype en de taal gebruikt het woord om 
de idee van de taal uit te drukken, de idee te le-
ven. Is dan taal het woord of het woord de taal? 
Is het woord of de taal het middel? De woorden 
van ons letterschrift lijken exacte middelen voor 
communicatie. Geconfronteerd evenwel met 
het voor de westerse mens minder omlijnde 
Chinese beeldschrift, schrijft C. van Dijk in de 
inleiding bij zijn parafrasen op de Daodedjing:
‘Zo identificeert de westerse denkwijze vrijwel 
alle oosterse wijsheid met niet te controleren 
hypothesen, terwijl het toch wezenlijk juist 
andersom is, want ieder verstandelijk betoog is 

het zwakke water

D oor taal orden je het denken. Met taal 
breng je jezelf over en daarmee heb je 
de mogelijkheid om jezelf ten op-

zichte van, maar ook met behulp van de ander 
te bepalen. Door het contrast, het duale van het 
‘jij en ik’ doen we ervaring op, we worden ons 
bewust als we een gedachte uitspreken. We heb-
ben onze op dualiteit gebaseerde taal, om ons 
verder te kunnen ontwikkelen. Als we de mens 
de taal zouden ontnemen, valt dan die leer-
school die we ervaren in de wisselwerking met 
de ander weg? En als we dit doordenken, droogt 
daarmee dan ook het toebedelen van betekenis 
op en verdwijnt daarmee ons bewustzijn? Wat 
blijft er dan over?
We communiceren in een taal en gebruiken 
als middel daarvoor onder andere woorden om 
informatie over te dragen; met een fmri-scan* 
kunnen we zelfs zien welke gebieden in onze 
hersenen dan actief zijn. Het woord draagt de 
informatie en is zo logischerwijs ondergeschikt 
aan taal. Taal is daarbij het communicerende 
principe en het woord is de vorm waarin een 
idee, een betekenis ligt.
Je hebt een woord nodig om genuanceerd te 
kunnen communiceren. Wordt het echter nog 
genuanceerder, dan is aanvoelen en interpre-
tatie belangrijker en lijken we de woorden 
te overstijgen. Daarnaast hebben we heel wat 
taalgebieden en gemeenschappelijke codes, con-
ditioneringen, waarvan wij ons vaak niet meer 
bewust zijn omdat de codes deel van onszelf 

zijn geworden. 
Door gecodeerde 
taal of vakjargon kun 
je groepen of individuen 
insluiten of buitensluiten. Zo 
perken we de woorden die wij 
gebruiken in onze taal in door min of 
meer vaststaande interpretaties, zodat taal geïn-
dividualiseerd is en minder universeel wordt dan 
zij zou kunnen zijn. Je ziet dat ook vaak in de 
manier waarop jongeren juist in en met taal hun 
eigen identiteit bepalen, behouden en uitdiepen.
Een ander aspect van deze gedachtegang is het 
feit dat het zo moeilijk is om echt iets nieuw te 
bedenken. Zitten niet de meesten van ons vast 
in een bepaalde gedachtewereld? Is niet ieder-
een praktisch afhankelijk van dat collectieve en 
ook individuele veld? Een echt nieuwe creatie 
met behulp van het vormgevende principe van 
woord en taal zou alleen kunnen ontstaan door 
iets wat buiten onze gedachtewereld staat. Is er 
zoiets, en kunnen wij dat dan vertalen? Waaruit 

Wat zou er gebeuren als de mens de woorden ontnomen 
zouden worden? We hebben woorden, de spreek- en 
schrijftaal, en daarnaast ook allerlei andere taalmiddelen, 
bijvoorbeeld lichaamstaal of muziek en beeldende kunst. 
Maar wat als de mens alle taal zou worden ontnomen?

*Functional Magnetic Resonance Imaging
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Voorbij de bekende werkelijkheid van taal en 
vertaling, waarbij altijd sprake is van een ‘ten 
koste van’, is er een andere werkelijkheid. Naast 
onze werkelijkheid van het oorverdovende zelf 
is er het stille innerlijke zelf.
Hoe kunnen we de innerlijk abstracte, zuivere 
inspiratie tot universeel leven toelaten? Abstract 
als zij is, is zij het die alles beweegt en inspireert 
maar zelf als onbekende oorzaak, buiten al het 
bewogene blijft. Alleen in het bewogene, de 
schepping, wordt de beweger openbaar. Van-
daar de oude rozenkruisersbede: ‘God heeft het 
karakter van de natuur geschreven en niemand 
kan dit karakter lezen als hij niet in zijn school 
geleerd heeft.

Dat leren gaat zover tot we ervaren zelf die 
natuur te zijn, en Gods vinger in het diepst van 
ons wezen is afgedrukt. Als wij op die wijze 
zien, dat woord en leven samenvallen, als wij 
kunnen zien dat wij doelwit zijn én de pijl die 
eens daarop is afgeschoten, nemen we uit intuï-
tie waar en staan we in een stroom van inspira-
tie. Dan kunnen uiterst levendige beelden zich 
in ons aftekenen. Beelden die evenwel altijd op 
de uiterste rand van ons begripsvermogen zul-
len liggen. Beelden die zich heel even laten zien 
– specifiek op de eigen momentele toestand 
afgestemd – offeren zich in ons bewustzijn, ‘de-
len zich mee’, zodat hun wijsheid en kracht ons 
wezen kunnen transformeren.
Aanvankelijk lijkt het woord in ons te verdwij-
nen, te sterven, want we grijpen ernaar met 
een oud, gekristalliseerd begripsvermogen: ons 

bewustzijn. Maar zo werkt het niet. De beelden 
van de stille momenten zullen, als het voort-
durend druppelende water, langzaam de steen 
omvormen. Wij zijn gewend met ons denken en 
voelen alles op te slaan om dan daarna uit die 
voorraad aan kennis en weten te kunnen putten, 
maar alles wat die innerlijke taal van ons vraagt 
is omzetten, er direct naar te handelen, het te 
léven.
Leven kun je niet vasthouden, het stroomt. Wie 
kan een bergstroom oppakken en vasthouden? 
Elk moment is er weer nieuw leven, onop-
houdelijk. Ontvangen, leven, geven en weer 
opnieuw ontvangen, waardoor alles zich voort-
durend kan vernieuwen. En in ons vertrouwen 
in deze voortdurende stroom van waarheid en 
leven maken we niets van wat we ontvangen tot 
een dode taal, een woord sterft in een gesneden 
beeld, in elk moment is alles aanwezig wat we 
nodig hebben.
Voortdurend geven we, staan we in verbinding. 
Dat is Dao, het is vanzelf. Als vanzelf staan we 
in verbinding met heel de wereld, communice-
ren we, desnoods met woorden. µ

De aldag’s baan is niet de Baan der banen.
Het leven zelf is niet, wat men van het leven maakt.
Wat werkelijkheid is, is wat wij werkelijkheid wanen,
wie nederig is – is in het hogere reeds ontwaakt.

r i tme 

In ritme speelt zich het leven af; een gewaagd en tegelijk meesterlijk spel van keer en wederkeer, 
van het ritmisch kloppen van ons hart – het acrobatisch evenwicht  van het zijnde, zoals de Franse 
kunstenaar Léger het wist uit te drukken in zijn schilderijen. ‘Muziek en ritme vinden hun weg tot 
in de geheime plaatsen van de ziel,’ schreef Plato in de vierde eeuw v. Chr., en Quintilianus voegde 
er vijf eeuwen later aan toe: ‘Sommigen van de ouden noemden ritme het mannelijke en melodie 

het vrouwelijke principe.’
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Schrijft een laatstejaars natuurkunde enthousiast op 
zijn weblog: ‘Licht is werkelijk overal terug te vinden 
en toepasbaar, en blijkbaar tevens multi-interpretabel!’
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D eze ontdekking zal de jonge student 
wel geen Nobelprijs meer opleveren 
– nadat Einstein die reeds kreeg voor 

zijn werk over het foto-elektrisch effect. Tenzij 
onze verdienstelijke student er eventueel in zou 
slagen een nog onbekende kant van het licht 
aan het licht te brengen. Maar zover is het nog 
niet. Zie hem verdiept in de diverse werkingen 
en toepassingen van het natuurlijk licht, als een 
bijproduct van een warmtebron, als de stralende 
zon, of een behaaglijk haardvuur, een stil bran-
dende kaars, of de gloeiende wolfraamdraad in 
zijn bureaulamp.
Licht ligt ook aan de basis van alle voedselke-
tens. Door fotosynthese kunnen plantaardige 
organismen, van eencelligen tot woudreuzen, 
groeien en bloeien. Deze organismen vormen 
vervolgens de voedselbron voor dieren, waarop 
het resterende deel van de keten volgt, die 
elkaar consumeert: van alleseters tot en met de 
enkel vleesetende soorten. Maar zonder licht 
zou de hele keten van eten en gegeten worden 
niet mogelijk zijn.
In vergelijking met die van andere zoogdieren 
stellen de zintuigen van de mens niet zo veel 
voor. Kan een olifant water op tientallen kilo-
meters afstand ruiken, mensen doen dat pas op 
één meter. Een vleermuis kan de weerkaatsing 
van zijn eigen, voor de meeste mensen onhoor-
bare, geklik gebruiken om zonder botsingen in 
de nacht door een bos te vliegen. Een lieve-
heersbeestje kan een flinke wandeling over onze 
huid ondernemen zonder dat we het opmerken. 
Onze smaak is maar in die mate ontwikkeld 

dat de gemiddelde eter alle E-nummers in de 
kant-en-klare producten niet eens proeft en 
gewoon ‘slikt’. Onze ogen echter vormen op 
dit alles een uitzondering en dat heeft dan weer 
met de lichtgevoeligheid van de mens te ma-
ken. We kunnen zowel dichtbij als veraf scherp 
zien, onze ogen weten zich goed aan te passen 
aan zowel een zonnige zomerse dag als aan een 
donkere nacht. We kunnen voorts een behoor-
lijk breed spectrum aan kleuren waarnemen. 
En als visueel ingestelde wezens onthouden we 
in het algemeen wat we met onze eigen ogen 
gezien hebben het best.
Ook in ons spraakgebruik blijkt onze voorkeur 
voor licht en gezichtsvermogen. Onze beeld-
spraak daarover is behoorlijk kleurrijk. Soms 
zien we het even niet meer zitten tot we licht 
aan het eind van de tunnel zien, want ja, ach-
ter de wolken schijnt toch de zon. Ons gezicht 
klaart op, we gaan helemaal stralen en zijn weer 
het zonnetje in huis. Na de donkere middeleeu-
wen kwam de verlichting en nu we het licht 
hebben gezien, dwalen we niet langer in duis-
tere onwetendheid. 
Het is door het licht dat we de wereld leren 
kennen als een wereld van verschijnselen. In 
hetzelfde licht worden wij door anderen waar-
genomen en geobserveerd. 
We doen er zelf alles aan om onze omgeving 
op juiste wijze waar te nemen. Als het nodig 
is halen we er de verrekijker bij, als we ouder 
worden de leesbril. Als we het niet meer hele-
maal scherp zien kunnen we onze ogen laten 
laseren. Omgekeerd wil onze arts toch graag 

lichtimpressies



Zo grenzeloos is het Licht, dat de mens zich daarvan als 
natuurlijk lichtgevoelig wezen eenvoudigweg in het geheel 
niet bewust is
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met eigen ogen zien wat er mis is met ons en 
laat daarom een röntgenfoto of MRI-scan ma-
ken om verborgen ziektepatronen op te sporen. 
Op dit subtiele niveau wordt trouwens duidelijk 
dat licht een vorm van straling is. Weldoend, 
maar ook soms schadelijk. Bestraling van een 
kankergezwel kan ook gezond weefsel bescha-
digen. Teveel straling is trouwens toch al niet 
goed, want dan steekt het deeltjeskarakter van 
licht en straling de kop op. Het veroorzaakt dan 
veranderingen in ons genetisch materiaal – met 
kanker als een mogelijk gevolg.
Is licht meer monochromatisch – minder ver-
schillende golflengtes die de kleuren in licht 
veroorzaken – van aard, dan zal het ook minder 
interferentie (samen- of tegenwerking van de 
verschillende golflengtes van licht) ondervinden. 
Laserlicht bijvoorbeeld, is sterk gebundeld en 
gefocust en, zoveel als mogelijk, enkelvoudig 
licht. Het is in zijn werkingen dan ook veel 
krachtiger. Hoe meer gericht en enkelvoudiger 
het licht, des te krachtiger. En de toepassings-
gebieden van licht,– we hebben het tot dusver 
alleen nog maar over de grove, stoffelijke en 
aardse werking van natuurlijk licht – zijn veel-
vuldig en behoorlijk indrukwekkend.

Het Licht van de bovennatuur  Dan hebben 
we het nog met geen woord gehad over een 

ander soort van lichtwerking, die we voorzichtig 
zouden kunnen aanduiden met een hoofdletter 
L(icht) of, zoals men vroeger placht te doen, te 
spreken over bovennatuurlijk licht. Het Licht 
dat bedoeld wordt als de evangelist zegt dat 
God Licht is en in hem in het geheel geen duis-
ternis is. Of het Licht dat schijnt in de duister-
nis terwijl de duisternis het niet begrepen heeft. 
Het Licht dat ‘van den beginne’ was, nog voor 
er sprake was van zon en maan en sterren, zoals 
we dat lezen in Genesis. 
Die andere – helemaal niet tastbare, niet direct 
kenbare – vorm van Licht heeft als kenmerk 
omzetting, transformatie. Een heel andere vorm 
van fotosynthese! Het transformeert allereerst 
de slapende mens tot wakende mens, net zoals 
we ’s morgens gewekt worden door het felle 
zonlicht, vervolgens tot een mens met een le-
vend innerlijk, een levende ziel, tot een uitein-
delijk goddelijke mens. 
Het zal duidelijk zijn dat we hierbij stoten op 
een andere betekenis, een geheel andere di-
mensie van licht dan waarover onze natuur-
kundestudent het heeft. Dit Licht brengt in zijn 
werkingen, effecten en samenstellingen van 
verschillende golflengtes veel meer teweeg dan 
we zo in eerste instantie kunnen vermoeden. 
Daarbij komt dat, hoezeer we het ook willen 
grijpen en begrijpen, het zich toch voorname-

lijk in zijn werkingen helemaal onttrekt aan 
onze natuurlijke zintuiglijke waarnemingen. Zo 
grenzeloos is het, dat de mens zich daarvan als 
natuurlijk lichtgevoelig wezen eenvoudigweg in 
het geheel niet bewust is. Voorwaarde is immers 
dat het diep in hem zou kunnen doordringen, 
hem tot in zijn diepste verborgenheden kunnen 
verlichten. Maar het kan wel, als hij zich daar-
voor weet open te stellen. 
Stukje bij beetje gaat die mens dan meer van 
dat Licht (in)zien en ervaren. Iedere keer dat hij 
vastloopt in allerlei tegenstellingen, komt er een 
grotere opening – verwerft hij als een weer-
spiegeling van dat Licht eerstehands kennis; zijn 
hart wordt erdoor verlicht en op die wijze doet 
hij met andere woorden ‘kennis des harten’ op. 
Hoe lang hij ook zocht, dit goddelijk Licht valt 
niet in de zintuiglijk waarneembare wereld te 
vinden, maar met het hart leert hij het kennen. 
Lang wist hij niet dat het ‘nader dan handen en 
voeten’ was, maar de Lichtbron van zijn wezen 
is wel degelijk in hem te vinden. 

Het Licht dat verandert  Het licht zoals hij 
het voorheen in de wereld liet schijnen, op wat 
voor hem het meest voor de hand liggend was, 
bevredigt hem dan niet meer omdat het een 
valse schijn, een verdraaid of besmet beeld op 
de werkelijkheid werpt. Het is hem dan alsof 
het intens natuurlijk licht in hem minder wordt. 
Die mens valt op zichzelf terug en hij zal het 
begin van zijn zelfonderzoek verrichten in een 
gebied dat compleet duister lijkt, zonder uit-
zicht. Het lamplicht voor de voet is uitgevallen; 

daarbuiten is er even geen licht en hij kan dan 
niet anders dan zich op zijn innerlijk richten, 
in de hoop dat hij daar een Licht ontwaart. Het 
is dan crisis, chaos of duistere wanhoop. Maar 
het is ook de enige mogelijkheid dat hij ergens 
doorheen breekt, een spleet creëert waardoor 
het Licht hem vinden kan. De mogelijkheid ‘om 
een ander Licht in het leven toe te laten’. We 
zouden dan kunnen zeggen dat wat een diep-
tepunt was,  tegelijk het eerste teken van het 
Licht,  het signaal voor zijn nieuwe leven is.  
En vanaf dat moment zal het niet het aardse 
licht alleen meer zijn, dat hem als mens verder 
helpt. Want dat kan voor de groeiende behoefte 
van zijn hart nooit de levensenergie bieden. 
Het licht van de natuur is ondergegaan in het 
duister van de ‘nacht van de ziel’, zoals Johan-
nes van het Kruis dat noemde. Maar de nacht 
zal overgaan in de dag, waarin het Licht van 
de geest, het Licht der Lichten voor eens en 
voor altijd opgaat. Als in een lichtflits, in een 
oogwenk: ‘Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij 
zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen 
allen veranderd worden, in een punt van de tijd, 
in een ogenblik (...) en wij zullen veranderd 
worden…’ µ
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‘De esoterische mens kan zich als zodanig herkennen, als hij door de ‘geestelijke drang van de 
herinnering’ wordt bewogen. Dit is een primaire, onbewuste binding met een verloren leven in 
het Licht, als een herinnering aan een verloren jeugd. Deze toestand veroorzaakt een niet te 
onderdrukken neiging tot het speuren naar en in de wereld van het verborgene en wekt een 
hartstochtelijk zoeken op naar een oorspronkelijke toestand van zijn, die gedurende de loop 
van de tijd verzonken is.� ’Jan van Rijckenborgh, Dei gloria intacta
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I n een gedachte-uitwisseling over de verschil-
lende wegen, methoden en wereldbeschou-
wingen groeit het begrip voor elkaar. Andere 

facetten van de waarheid en de verschillende 
wegen die ernaartoe leiden, worden duidelijk. 
Veel spirituele stromingen zijn ‘op weg’. De 
Aquariusinvloed wekt de behoefte aan com-
municatie en uitwisseling op een nieuwe manier 
op. De tijdsperiode die wij binnengaan, leert 
ons, op een manier die wij nauwelijks voor 
mogelijk hebben gehouden, hoezeer wij met 
elkaar verbonden zijn. Uit het bewustzijn van 
deze verbondenheid kan elk op zijn manier 
zijn werk verrichten en zich daarbij gedragen 
en begrepen weten door iedereen. Er gaat een 
deur open voor de mensheid. Een frisse spiritu-
ele wind waait door de wereld. Deze raakt elke 
mens en ook alle maatschappelijke instituties en 
organisaties, of deze nu politiek, economisch of 
religieus zijn. Ook de aarde met haar natuurrij-
ken reageert erop. 
De mensheid is hier overigens slechts gedeeltelijk 
op voorbereid. Al degenen die de aquariustaal 
van de geest begrijpen en ernaar handelen zijn 
het die voorop lopen in die grote verandering. 
Als wij over het positieve aspect in onze tijd 
spreken, zou het veel mensen, gezien de zich 
toespitsende situatie in de wereld, als absurd voor 
kunnen komen. Iets meer dan twintig jaar gele-
den leek het positiever te zijn. De zogenaamde 
koude oorlog was ten einde en overal ontstond 
de hoop dat er een begin van een nieuw glo-
baal samengaan, van tolerantie en respect zou 
ontstaan. Intussen kan de indruk gewekt worden 

dat de tijd zich terug ontwikkelt. Reactionaire 
krachten krijgen weer aanhang en trachten de 
oude machtsstructuren te behouden of weer 
te vestigen. Maar ook dat zou een teken kun-
nen zijn dat er iets geheel nieuws aangekondigd 
wordt. De ervaring leert dat als bepaalde tijdven-
sters niet benut worden, de situatie zich toespitst 
alsof de mens ervan bewust gemaakt moet wor-
den: als jullie nu de gelegenheid niet benutten, 
ontstaat er een tegenbeweging, een terugval in 
het verleden, want stilstand bestaat niet.

‘Van daar voer hij over de gehele Middellandse 
Zee, tot hij aankwam in Fez, waarheen de 
Arabieren hem verwezen hadden. Het is voor 
ons werkelijk beschamend, te ervaren dat deze 
wijze mannen, hoewel ver van elkaar verwijderd 
levende, niet alleen eensgezind zijn en wars van 
alle twistgeschrijf, maar ook bereid elkaar in 
vertrouwen hun geheimen te onthullen.
Ieder jaar komen de Arabieren en de Afrikanen 
samen om met elkaar te beraadslagen over de 
kunsten en zich af te vragen of er wellicht iets 
beters ontdekt is, dan wel of hun denkbeelden 
achterhaald zijn door de ervaring. Op deze 
wijze komt er elk jaar wel iets naar voren dat in 
de mathematica, de fysica en de magie – want 
daarin zijn de bewoners van Fez het meest 
bedreven – verbetering brengt. Ook in Duits-
land is er geen gebrek aan geleerden, noch aan 
magiërs, kabbalisten, geneesheren en filosofen, 
maar zij zouden elkaar welgezind moeten zijn 
en niet, zoals de meesten doen, hun kennis voor 
zichzelf willen behouden. 

een gemeenschappelijk 
opbreken is mogelijkeen verkenning in zeven fases

The inner light. Sanjay Punekar, India. www.artmajeur.com
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In Fez maakte hij kennis met diegenen die men 
de ‘oorspronkelijke bewoners’ placht te noemen. 
Zij lieten hem delen in de vele kennis die zij 
bezaten, zoals ook wij, Duitsers, vele van onze 
denkbeelden bijeen zouden kunnen brengen, in-
dien onder ons dezelfde eenheid zou bestaan en 
men er in grote ernst naar zou willen zoeken.
Van deze bewoners van Fez verklaarde hij vaak 
dat, hoewel hun magie niet zuiver was en hun 
kabbala aangetast was door hun godsdienst, 
hij zich desondanks dit alles voortreffelijk ten 
nutte had weten te maken en er een nog betere 
grondslag in had gevonden voor zijn geloof, 
dat nu met de harmonie van de gehele wereld 
overeenstemde en ook op wonderbare wijze in 
alle tijdsperioden belichaamd was.’
Fama fraternitatis

Fez in Marokko  Iets in ons wil zich bevrijden. 
De uiterlijke strijd is er alleen maar een zicht-
baar teken dat zich in het innerlijk iets beweegt, 
iets wat geen angst kent, wat er ook gebeurt. 
Wij zouden verschillende positieve ontwik-
kelingen kunnen noemen, waardoor het duide-
lijk wordt dat er zich iets nieuws in de wereld 
voordoet. Dat zou echter te oppervlakkig zijn, 
niet bevredigend. We zouden kunnen denken 
aan toeval, of gunstige omstandigheden. Daarom 
doen wij een poging om de uiterlijke gebeurte-
nissen te beschouwen vanaf een hoger plan, om 
iets te bespeuren van de zin en het doel van de 
mensheidsreis. 
We zouden aan de Fama Fraternitatis kunnen 
denken, een van de drie rozenkruismanifesten 

uit het begin van de zeventiende eeuw. Het 
geschrift verscheen bijna 400 jaar geleden, in 
het jaar 1614. Europa stond toen ook voor een 
tweesprong. Er deden zich twee alternatieven 
voor, maar de slinger sloeg door in de richting 
van de onderste weg, die van de bittere erva-
ring. De Dertigjarige Oorlog, de strijd van de 
confessies en de sferen van de macht, verwoest-
te Europa. 
De Fama Fraternitatis verhaalt over de reis van 
de jonge Christiaan Rozenkruis naar de bron-
nen van wijsheid in de culturen rondom de 
Middellandse Zee. Of een dergelijke reis in-
derdaad heeft plaatsgevonden of dat het een 
allegorische vertelling is, is van weinig belang; 
de geleerden zijn erover verdeeld. De verhaal-
lijn dient op te roepen tot een algemene refor-
matie van wetenschap, kunst en religie. De weg 
van Christiaan Rozenkruis voerde hem naar 
het Nabije en Midden-Oosten. Daar bezocht 
hij, als door een onzichtbare hand geleid, alle 
belangrijke plaatsen waar hij de wijsheid en de 
kennis van de toenmalige wereld leerde kennen 
en kon bestuderen. Zijn weg voerde via Cyprus 
naar Damcar, een kleine stad op het Arabische 
schiereiland, daarna via de Middellandse Zee 
naar Fez, waar hij naar men mag aannemen ook 
de grote soefimeesters ontmoette, en via Spanje 
keerde hij terug naar de Duitse landen. 
Met de essentie van zijn wetenschappelijke en 
spirituele kennis en vermogens reisde hij naar 
het thuisland terug. Op zijn weg door verschil-
lende landen bood hij zijn synthese van geeste-
lijke schatten aan aan de leidende figuren van 

zijn tijd, maar die wilden er niets van weten. Die 
voelden wel aan dat met deze kennis de basis 
onder hun vooraanstaande posities weg zou val-
len, en dat de aangeboden onconventionele weg 
nog ver aflag van de mainstream. De toenmalige 
rozenkruisimpuls had als doel de weg te berei-
den voor een positieve ontwikkeling van de we-
reld van het Avondland. Veel mensen die daartoe 
de innerlijke adeldom bezaten, zouden de weg 
naar het hogere mens-zijn kunnen vinden.
Europa stond voor de wereldhistorische opgave 
de mensheid in de toekomst te leiden. Europa 
zou de wereld bevruchten met schatten van 
kunst, wetenschap en spiritualiteit, een spiritua-
liteit van liefde die de gemeenschappelijke oor-
sprong van alle mensen kent en andere culturen 
en religieuze tradities respecteert. En de op-
dracht de wereld in de toekomst te leiden, wérd 
uitgevoerd – maar op welk een niveau! Het op 
het materiële aspect gerichte denken kreeg de 
overhand en tot de gevolgen ervan behoorde 
een kolonisering van de wereld, die samenging 
met onderdrukking, roof en vernietiging.
Ongeveer vijftien jaar geleden maakten de 
schrijver en zijn echtgenote een rondreis door 
Marokko. Het was onze hartenwens Fez, de oer-
oude stad aan de rand van de Sahara, te bezoe-
ken. Wij hoopten nog iets ervan te bespeuren 
waarom Fez genoemd wordt in de Fama Frater-
nitatis als een van de belangrijke plaatsen waar 
Christiaan Rozenkruis verbleef. Volgens de ver-
telling is hij daar twee jaar gebleven. Wij had-
den het geluk dat we in Fez een oude ervaren 
stadsgids kregen. De tocht door de oude stad 

was voor ons als een tijdreis in het verleden. De 
indrukken waren overweldigend. Wij merkten 
tot onze grote vreugde dat de oude universiteit 
heel belangrijk was voor onze stadsgids. Wij 
kwamen bij een eeuwenoud gebouw en konden 
door een van tralies voorziene deur het hoofd-
plein zien. Dat was nogal klein maar er speelde 
zich een afwisselend leven af. Toeristen mochten 
het terrein van de universiteit niet betreden. In 
onze reisgids werd geschreven over de ge-
schiedenis van het nogal vervallen gebouw. De 
universiteit heet nu al-Qarawiyyin en is in 859 
gesticht. Deze geldt als de oudste universiteit ter 
wereld, gesticht als een Koranschool en deel van 
een moskee. In de middeleeuwen speelde zij 
een belangrijke rol bij de culturele en academi-
sche betrekkingen tussen de islamitische wereld 
en Europa. Wij spitsten onze oren toen de gids 
vertelde hoe vanaf de oudheid erop werd gelet 
dat de studenten eerst in de geestelijke wetten, 
die achter alle uiterlijke wetten drijven, werden 
onderricht. Pas daarna werd het hun toegestaan 
met de nagestreefde studie aan te vangen. Dat 
betroffen tot het jaar 1957 alleen natuurweten-
schappelijke vakken. 
Hoe wijs was toch de methode de student eerst 
een ethische en morele bezinning bij te brengen 
zodat deze, uitgerust met een innerlijk kompas 
de later verkregen wetenschappelijke inzichten 
alleen hoefde aan te wenden voor het welzijn 
van de mensen. Wij kregen de indruk dat de ge-
nius loci, de geest, de atmosfeer van deze plek, 
nog steeds getuigde van de grote wijsheid uit de 
oude tijd. Fez schijnt een plaats geweest te zijn 

De toenmalige rozenkruisimpuls had als doel de weg te 
bereiden voor een positieve ontwikkeling van de wereld 
van het Avondland
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waar het geestelijke vuur brandend werd gehou-
den, een vuur dat Christiaan Rozenkruis ver-
volgens in het hart van Europa ontstak, in het 
verborgene, nadat de poging dit in het openbaar 
te doen, was mislukt. 

Fractals en ontsteltenis  Revolutionair aan 
de impulsen van Christiaan Rozenkruis is dat zij 
een wereldbeeld inhouden waarbij de visie op 
de onbekende helft van de wereld en daarmee 
ook de onzichtbare, de goddelijk-geestelijke 
structuur van de mens, van het grootste belang 
is. Deze visie kan met de natuurwetenschap 
worden verenigd, en met de ware bedoelingen 
van de oorspronkelijke christelijke leringen.
De leringen van de rozenkruisers beschouwen 
de mens als een wereld in het klein, een micro-
kosmos, de basisidee voor de omvattende een-
heid van mens, kosmos en macrokosmos. 
De wetenschap spreekt over de ‘zelfgelijkvor-
migheid’ van bepaalde structuren, de zoge-
naamde fractals’.* Een klein systeem is net zo 
opgebouwd als het systeem dat er in grootte 
op volgt en dit weer zoals de nog grotere. Wij 
kunnen vaststellen dat er overeenkomsten zijn 
in de relatie van de mens met de aardekosmos, 
zonnekosmos en met nog hogere gebieden. Wij 
betrekken hierbij het materiële, alsook het ziele- 
en het geestelijke aspect. Het is voor de meeste 
mensen nu nog moeilijk het geestelijke, het 
onsterfelijke in het innerlijk te ervaren. In die 
zin blijft hun biologische verschijning de alleen 
maatgevende en zijn zij ontsteld als deze oplost 
door de dood. 

In het evangelie van Thomas lezen wij een be-
schrijving van dit opbreken naar de horizon die 
ons wordt opgegeven: Jezus sprak: ‘Wie zoekt, 
zal niet ophouden te zoeken tot hij gevonden 
heeft en als hij gevonden heeft, zal hij ontsteld 
zijn en als hij ontsteld is, zal hij zich verwon-
deren en dan zal hij koning zijn over het al.’ 
(Logion 2) 
De rozenkruismanifesten trachtten een spiritu-
ele openheid te creëren waarin de mens direct, 
in vrij denken, los van autoriteiten, zich bewust 
kan worden van zijn ware afkomst en bestem-
ming. In deze tijd komen deze impulsen op 
grote schaal voor. Albert Einstein zei:
 ‘Een menselijk wezen is een deel van het ge-
heel dat wij universum noemen, een deel dat in 
ruimte en tijd begrensd is. Het ervaart zichzelf, 
zijn gedachten en gevoelens als iets wat geschei-
den is van alle anderen – een soort optische 
illusie van zijn bewustzijn. Deze illusie is als 
een soort gevangenis die ons beperkt tot onze 
persoonlijke verlangens en onze sympathie voor 
enkele personen die ons na zijn. Het moet onze 
opgave zijn, ons te bevrijden uit deze gevange-
nis.’ Deze uitspraak lijkt op een moderne versie 
van de gelijkenis van de grot van Plato. Zich 
omwenden in onze grot, de optische illusie van 
ons bewustzijn opheffen, om de goddelijke wet-
ten direct te ervaren, die wij tot nu toe alleen 
waarnemen door hun uitwerkingen in de ma-
terie, dat is de stap waarvoor de mens staat als 
individu en als collectief.’ Steeds meer mensen 
worden zich hiervan bewust. 

Ieder zijn eigen top  Veel mensen ervaren 
tegenwoordig een versnelling van de tijd. En 
ook al is dit een subjectief gevoel, feit is wel dat 
onze planeet met alles wat erop existeert een 
verhoging van vibratie ondergaat. Een hogere 
energiesoort, wij spreken over een bijzonder 
soort ether, de zogenaamde vijfde ether, voert 
geestelijk vuur met zich en draagt dit over aan 
onze atmosfeer. En wat in de atmosfeer is, kan 
doorwerken in degenen die haar inademen. In 
de boventonen ervan ligt de mogelijkheid een 
hogere ziel te ontwikkelen. Veel mensen hopen 
op persoonlijke verlichting en er is omvangrijke 
literatuur die hun dat ook belooft. Het gaat ech-
ter niet om de verlichting van ons aardse wezen; 
iets heel anders, een goddelijk principe in onze 
microkosmos, het onsterfelijke wezen, is het dat 
wordt aangeraakt. De geestelijke energieën die 
atmosferisch zijn geworden, ontmaskeren, en het 
trotse zelfbewustzijn krijgt een domper. Is het 
niet zo dat velen voelen dat het zo niet verder 
kan, niet met ons persoonlijk en niet met onze 
maatschappij? Wij bespeuren dat er iets wezen-
lijks ontbreekt. Wij ondergaan het gebrek zelfs 
wanneer wij spiritueel streven – maar het voor 
ons zelf doen. 
Wij hebben de top van de persoonlijkheidscul-
tuur beklommen. Op deze top is geen plaats 
voor anderen. Ieder zit op zijn eigen top. Wat is 
er echter tussen ons? Wij ondergaan steeds meer 
een niets, een leegte. Ieder beleeft datgene wat 
hij zelf aantrekt. De gevolgen daarvan zijn toe-
standen van crisis en verlies van oriëntatie. Als 
het op deze manier niet langer verder kan gaan, 

hoe dan wel? Vinden wij een hoger niveau? Be-
nutten wij de kansen die onze tijd biedt? 
Ieder kan zich de vraag stellen: ’Ben ik slechts 
diegene, zoals ik tot nu toe optreed? Of ben ik 
ergens in de diepte nog iets anders?’ Wie ernstig 
met deze vraag omgaat, zal bemerken dat er 
in zijn innerlijk inderdaad nog een ander, een 
hoger niveau leeft.

Een vriend, een steun  Lang geleden heb ik 
een verhaaltje gehoord, ik geloof dat het uit 
Auroville in India komt, waarin verteld wordt 
hoe dit hogere niveau doorbreekt:
Een mens slaapt en droomt intens over een 
prachtig landschap vol met bloeiende planten en 
een grote hoeveelheid vruchten. Hij eet van die 
vruchten en de geur van de bloemen bedwelmt 
hem helemaal. Wanneer hij wakker wordt, ziet 
hij dat hij zich in werkelijkheid in een woes-
tijn bevindt. Het zand rondom hem reikt tot 
de horizon. Hij is alleen en in de verste verte 
is er geen mens te zien, zelfs geen kameel om 
hem verder te brengen. Hij is geschokt en als 
verstard. Het wordt hem plotseling duidelijk: 
ik moet hier weg. Hij trekt zijn sandalen aan 
om op weg te gaan en plotseling merkt hij dat 
er iemand naast hem staat die ook zijn sanda-
len aandoet. Deze zegt tot hem: ‘Zie, ik was al 
steeds bij je. Ik zal er voor je zijn en ik zal er na 
je zijn. Nu ga ik samen met je tot aan het einde 
der dagen. Volg mij.’ 
Hier wordt het psychologische moment aan-
gegeven waarop een mens zich bewust wordt 
van een innerlijke, goddelijke metgezel, een 

Is het niet zo dat velen voelen dat het zo niet verder kan, 
niet met ons persoonlijk en niet met onze maatschappij?



22   pentagram 2/2013 tao, de grote kracht in het midden   23

vriend, een steun, een geheel ander bewust-
zijn. Dit gebeurt vaak in crisissituaties, wanneer 
de mens radeloos is, wanneer hij zwijgt. Ieder 
mens beleeft dergelijke situaties wel eens in 
zijn leven. Hij wordt in letterlijke zin belaagd, 
beproefd. In zijn zelfhandhavingsdrang onttrekt 
zijn gewone bewustzijn het bijzondere moment 
echter zo snel mogelijk aan het gezicht. Even 
keek hij over de barrière, over de muur. Maar 
het gewone neemt zo snel mogelijk zijn plaats 
weer in. Het verhindert het doorbreken tot het 
hogere niveau – waar de mens vrij kan denken, 
leven en zijn. 

Ieder van ons is een tweevoudig wezen: ener-
zijds zijn wij sterfelijk als biologische soort, 
anderzijds onsterfelijk volgens onze innerlijke 
goddelijke kern. Daarom kunnen twee stem-
men in ons spreken. De innerlijke mens wil 
terug naar zijn oorsprong; de uiterlijke mens, 
dat persoonlijke bewustzijn, tracht zich in de 
materie te realiseren. Daarmee ketenen wij het 
in ons verblijvende goddelijke aan de materie. 
Dat gebeurt zo lang totdat het psychologische 
moment wordt beleefd, waarop wij de stem van 
de innerlijke god vernemen. 
De andere toestand van zijn bestaat buiten de 
tweevoudigheid, hij is onaantastbaar en bevindt 
zich ook hier in de ruimte. Door zijn hogere 
vibratieniveau ervaren we hem doorgaans als 
ver weg. 

Geest, liefde, Christus  Wij ervaren een af-
grond tussen ons huidige leven en het pure, 

onbegrensde leven van de eeuwigheid. Om deze 
te overbruggen, zijn de grote gezondenen en 
leraren van de mensheid opgetreden. 
De kiem van elke religie bestaat eruit het proces 
van verandering van de vergankelijke existentie 
in de onsterfelijke existentie te voltrekken. De 
veranderingsprocessen tonen de weg niet alleen 
naar ons eigen geestelijke hart, maar ook naar 
‘het hart van de wereld’, naar het middelpunt 
van de ‘heilige aarde’. Ook de aarde bezit het 
goddelijk-geestelijke aspect. Zij is verbonden 
met het geestelijke aspect van de zon. Het 
menselijk proces van verandering is tegelijker-
tijd een weg die naar de geestelijke velden van 
de aarde en van het zonnestelsel leidt. Wie een 
dergelijke weg volgt, verbindt de energieën van 
deze velden met het leven op onze aarde. De 
ervaring laat zien dat er een lange tijd noodza-
kelijk is voor het ontkiemen van een dergelijke 
vrucht. Maar in elke microkosmos breekt het 
moment aan waarop de goddelijke stem ont-
waakt en wordt vernomen. Het stralingsveld dat 
uitgaat van de geestelijke wezens op onze aarde 
werkt stimulerend.
Kosmonauten die onze prachtige blauwe planeet 
van boven zagen, hebben zich meer dan eens 
afgevraagd waarom er daarbeneden grenzen zijn 
en waarom de mensen oorlog voeren. Het is 
ons egocentrisch bewustzijn dat zich ertoe laat 
verleiden oorlog te voeren. Een oorlog begint 
niet pas als de wapens spreken; hij begint in 
ons denken. Als wij de mensheid zien als één 
lichaam – en hoe vreemd is dat? – is het alsof 
er individuele cellen zijn die zich niet meer 

in dienst stellen van het gehele organisme. Zij 
bestrijden elkaar. Als totaalwezens gezien, zijn 
wij heel ziek. 
De energieën van de geestelijke aarde noe-
men wij ook christuskrachten. Deze willen ons 
veranderen en zuiveren, willen de strijd tussen 
de polariteiten in ons uitdrijven en ons op ziele-
niveau vernieuwen. Zij willen de onsterfelijke 
mens, de goddelijke tweeling in ons, bevrijden 
van de eindeloze cirkelgang van de incarnaties 
van de microkosmos. Zij laten ons geestelijke 
hart vibreren en wekken een soort geloof op 
dat wij lang niet kenden. Het is zowel een in-
nerlijk weten als ook een kracht, die ‘bergen’, 
onze innerlijke belemmeringen namelijk, kan 
verzetten. 
Het verhaal van de geboorte van de wereldle-
raar Jezus, 2000 jaar geleden, is niet af te doen 
als een zichtbare gebeurtenis; dat is zinloos. Het 
heeft zich vele malen afgespeeld en het es-
sentiële ligt op het onzichtbare niveau, in een 
andere dimensie. Het zijn universele gebeurte-
nissen, die een zuivere ziele-atmosfeer betref-
fen. In een zuivere atmosfeer, waarin de mens 
zijn hart en zijn denken kan reinigen, kan geest, 
liefde, ‘Christus’, de hemelse andere, atoom voor 
atoom, cel voor cel, de mens veranderen. Zo 
ontstaat, midden in het zichtbare lichaam van de 
persoonlijkheid, een andere lichamelijkheid. 

Dienst aan anderen  In de christusenergie 
veranderen de gnostieke rozenkruisers het on-
edele in zichzelf in het goud van de geest. Dat 
is hun ware geheim: de transfiguratie van ziel en 
lichaam. Er zijn ontelbare (entiteiten) actief om 
het evenwicht tussen de natuurrijken enigerma-
te in stand te houden en ervoor zorg te dragen 
dat onze aarde en alles wat erop groeit en leeft, 
verder kan gedijen. 
Er zijn intussen veel bewegingen, wereldwijd, 
die zonder oorlog of geweld trachten de wereld 
te veranderen. In de mensheid ontwikkelt zich 
een hoger groepsbewustzijn als een eerste reac-
tie op de impulsen van de kosmische christus-
energie. Veel jonge mensen merken dat zij een 

medeverantwoordelijk deel van de mensheid 
zijn. Zij voelen zich innerlijk verbonden, ook als 
zij elkaar niet kennen. Zij kunnen iets voelen 
van de pijn die een ander ergens op de wereld 
ondergaat. Zij zien in dat de welstand in onze 
westelijke landen voor een belangrijk deel op 
kosten van anderen in stand gehouden wordt. 
Als wij het leven recht willen laten wedervaren, 
moeten wij de geestelijke basis van onze wereld 
in aanmerking nemen. Wij hebben de mogelijk-
heid in de stroom onder te duiken die voert 
van het absolute naar onze gebieden. Talrijke 
mensen ervaren in onze tijd de grote kans om 
met behulp van de kosmische christusenergie 
de onsterfelijke ziel te wekken. De kortste weg 
daartoe bestaat eruit de mensheid, de aarde en 
haar natuurrijken te dienen in een nieuw be-
wustzijn. 
In de Bhagavad gita, een van de heilige ge-
schriften van India, lezen we over de ene die in 
alles leeft, in alle wezens en in alle religies:
Ik ben in alle dingen alleen mijzelf
maar uit mij kwam voort het gehele al
als openbaring van mijn zelf.

Wij ontmoeten elkaar als aanhangers van ver-
schillende stromingen. De mensheid heeft de 
verschillende werkers nodig. Wij zijn allemaal 
nodig. Ons werk wordt zegenrijk als dit bezield 
wordt door de ene, die diep in elk van ons ver-
borgen is. In hem alleen zijn wij een. µ

Kosmonauten die onze prachtige blauwe planeet van boven 
zagen, hebben zich meer dan eens afgevraagd waarom er daar-
beneden grenzen zijn en waarom de mensen oorlog voeren

*Een fractal is een meetkundige figuur, opgebouwd uit delen die min of 

meer gelijkvormig zijn met de figuur zelf. Fractals hebben een onein-

dige hoeveelheid details, en bij sommige fractals komen motieven voor 

die zich op steeds kleinere schaal herhalen. Fractalmeetkunde is een 

aanvulling op de klassieke meetkunde, met toepassingen in wetenschap, 

technologie en computerkunst.
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Bezinning op het woord en op het gebruik van het woord is iets van alle tijden. 
‘De wetende is karig met zijn woorden, de woordenrijke is onwetend,’ schrijft de 
Chinese wijsgeer Lao Zi al in de zesde eeuw v. Chr. Zes eeuwen later spreekt Pau-
lus in zijn Hebreeënbrief (4:12) minstens zo indringend over het woord: ‘Levend 
en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het 
dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken.’

24   pentagram 2/2013

W elke taal je ook spreekt: door het 
woord maak je je bedoeling duide-
lijk. Wat je droomt, wat je voelt, wat 

je werkelijk bent, dat alles openbaart zich door 
middel van het woord. Het woord is niet slechts 
een klank of een geschreven symbool. Het woord 
is ook een kracht die je hebt om je te uiten, om 
te communiceren en om te denken, en daarmee 
gebeurtenissen in je leven te creëren. Het is mis-
schien wel het machtigste instrument dat je als 
mens hebt. Het is een magisch instrument.

Het vrije woord  Wat zouden we arm zijn als 
we niet vrij over de gave van het woord konden 
beschikken. Dat het misbruik van een taal fnui-
kend en onmenselijk kan zijn, beschrijft George 
Orwell in zijn beroemde boek 1984. Daarin 
wordt op beklemmende wijze een maatschappij 
geschetst waarin de overheid een absolute macht 
bezit. Eén van de middelen daartoe is de taal. 
Door een totale taalhervorming - ‘Nieuwspraak’ 
geheten - wordt de beschaving, de cultuur zoals 
wij die tot nu toe kenden, aangetast. De oude 
taal – ‘Oudspraak’ - wordt verminkt door er alle 
woorden uit te schrappen waarmee mensen zich 
in fijnere nuances kunnen uitdrukken. Boven-
dien wordt de woordenschat zo klein mogelijk 
gemaakt. Veel woorden hebben eenvoudig opge-
houden te bestaan. Onprettig aandoende woorden 
als ‘dwangarbeiderskamp’ zijn vervangen door een 
verzachtende uitdrukking als ‘vreugdekamp’. 
Als men in de Nieuwspraak iets wil zeggen, kan 
dat maar op één vaak troosteloos eenvormige 
manier. En dat terwijl de religieuze en culturele 

verworvenheden van een taal juist zijn opgesla-
gen in de rijke geschakeerdheid van de taal. Het 
woord ‘licht’ bestaat bij voorbeeld niet meer en 
wordt in Nieuwspraak ‘ondonker’ genoemd. Alle 
woorden die de mensen tot nadenken zouden 
kunnen brengen – we noemen woorden als eer, 

rechtvaardigheid, zedelijkheid, democratie, weten-
schap en godsdienst – zijn uit de taal gelicht. Ie-
dere prikkel tot nadenken is daardoor verdwenen. 
Mensen worden zo willoze instrumenten in han-
den van machthebbers. Zonder een eigen, per-
soonlijk te gebruiken taal kunnen zij niet meer 

nadenken over God, hemel en hiernamaals omdat 
ook die woorden uit de taal zijn verdwenen.
Natuurlijk, het boek van Orwell is maar fictie. 
Maar toch lijkt vrijwillige taalverarming aan de 
orde van de dag. Laten we alleen maar denken 
aan de taaluitingen die gangbaar zijn geworden 

de kleuren van het woord

Taal is een tweesnijdend zwaard

met een helende en een delende snede

 soms als koppelteken en soms als scheidingsteken –

of een mengsel uit honing en alsem.

Mijn woorden strooien bloemen

op de weg der geliefden

of zaaien haat

als een verterend vuur. 

Met woorden zing ik

en met woorden klaag ik mijn leed.

Met woorden bid ik 

en met woorden strijd ik.

Met woorden, heer, stort ik mijn hart voor u uit

en met woorden verwijder ik mij van u.

Met woorden leg ik getuigenis van u af

en met woorden verloochen ik u.

Als ik echt zou kunnen zwijgen

Zou me dat bijna liever zijn dan spreken!

Of hebt u het zo gewild, mijn God,

dat ik in tweestrijd moet leven,

nu eens aangetrokken tot taal

die mijn dorst niet lest

en dan weer tot zwijgen

dat mij onmogelijk is?

Uit: Mikhail Naimy, Gesprek met de Ander, Haarlem 2003
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ven wordt. De overige zijn vermorste inkt en 
papier en teksten met loden voeten in plaats van 
vleugels van licht. Hoe moeilijk, o hoe moei-
lijk is het, het woord te schrijven dat werkelijk 
geschreven moet worden.’ 
Overtollige woorden kunnen ook gemakkelijk 
tot onachtzaam woordgebruik leiden. Het gaat 
om woorden waarmee we een ander leed kun-
nen toebrengen, woorden die tot grote boosheid 
kunnen leiden, ja: woorden die oorlogen kun-
nen doen ontstaan! De Bijbel maakt ons bewust 
van de negatieve effecten die onze woorden 
soms onbedoeld kunnen hebben. 
Als we de woordenstroom van onszelf kort 
proberen stop te zetten, opent zich als het ware 
geleidelijk een weg naar innerlijk schouwen. We 
nemen afstand, er dient zich iets nieuws aan, 
een nieuw woord, iets van binnen...
Ja, het punt van aanraking ligt in ons binnenste, 
in onze diepste wezenskern. Bezinning op dit 
innerlijke woord brengt ons bij de indrukwek-
kende aanvangsregels uit het Johannesevangelie 
(Joh. 1:1-4): ‘In den beginne was het woord en 
het woord was bij God en het woord was God. 
Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn 
door het woord geworden en zonder dit is geen 
ding geworden, dat geworden is. In het woord 
was leven en het leven was het licht der mensen.’
Johannes laat ons kennismaken met het ‘woord’ 
in zijn fundamentele aanzicht: het is de god-
delijke scheppende idee waardoor alle dingen 
geworden zijn. Het is dus ook de uiting van de 
goddelijke idee ten aanzien van de schepping 
mens. Uit deze idee ontwikkelde zich ooit de 

in moderne media als e-mail, en vooral sms-ver-
keer en Twitter. En is het ook niet zo dat door 
de opmars van deze nieuwe media een persoon-
lijk gesprek, een ontmoeting van mens tot mens, 
steeds minder plaats vindt? 
De grijze taaleenvormigheid van 1984 doet ons 
beseffen hoeveel kleur we in ons leven kunnen 
brengen dankzij het gebruik van het woord. 
Overdaad schaadt, zegt men vaak. En als dat 
ergens voor geldt dan is het wel het gebruik van 
het woord. Onderzoek heeft uitgewezen dat we 
per dag gemiddeld 30.000 woorden gebruiken! 
Dit verbazingwekkende getal roept de vraag op 
of alles wat dagelijks gezegd wordt wel zo func-
tioneel is. Wie regelmatig het oeverloze spreken 
in zijn omgeving aanhoort, bijvoorbeeld als 
onvrijwillig toehoorder bij telefoongesprekken 
in de trein, zal snel klaar zijn met het antwoord. 
Veel woorden die we gebruiken zijn overbodig. 
Mikhail Naimy geeft ons er in Het Boek van Mir-
dad de volgende raad over: 
‘Weiger veel te spreken. Van duizend gesproken 
woorden is er misschien maar één dat werkelijk 
terecht geuit wordt. De overige benevelen het 
verstand, verdoven het gehoor, vermoeien de 
tong en verduisteren bovendien het hart. Hoe 
moeilijk is het, het woord te spreken, dat werke-
lijk gezegd moet worden!
Van duizend geschreven woorden is er mis-
schien maar één dat werkelijk terecht geschre-

oorspronkelijke mens, die geestelijke grootheid 
van wie kon worden gezegd: ‘En God schiep de 
mens naar zijn evenbeeld.’
Hier keren we terug bij de woorden van Paulus 
uit de eerste alinea: ‘Levend en krachtig is het 
woord van God, en scherper dan een tweesnij-
dend zwaard…’ waaruit we nu kunnen lezen dat 
het woord machtiger is dan het zwaard omdat 
het Leven brengt en het zwaard de dood. De 
magische kracht van het woord blijkt ook uit 
de bekende regel uit psalm 39: ‘Hij sprak en het 
was er; hij gebood en het stond er’. Uit deze 
woorden is de volgende conclusie te trekken: 
het woord is de machtigste, scheppende kracht 
in het universum na God zelf.
Wij, in onze eenentwintigste eeuw, zijn heel 
andere mensen. Het beeld van de oeridee lijkt 
in ons gestorven, het waarachtige leven in ons 
gedoofd. Maar toch… dit woord, de oeridee van 
de waarachtige mens, bevindt zich nog steeds 
binnen in ons! 

Het roepende woord  Het woord kan daad-
werkelijk weer in ons spreken! Om de opstan-
ding van de oorspronkelijke mens mogelijk 
te maken, komt de kracht van het woord in 
roepende zin tot ons. Van dat woord gaan kracht 
en magie uit. Het roept, het wekt, het zet aan 
tot zoeken, tot zwijgen, tot luisteren en zo 
ziet, verneemt en hoort de zoekende mens wat 
waarheid is in hem, en om hem heen. En vanuit 
waarheid vindt hij zeker de kracht op weg te 
gaan naar de goddelijke oorsprong, waaruit alles, 
en hijzelf, voortkomen. In het stil worden, in 

het schouwen, ontstaat ruimte voor de andere 
in zijn hart, waarin het woord van den beginne 
geboren kan worden, het woord dat er écht toe 
doet. Hier keren we terug bij de les van Lao 
Zi: ‘De wetende is karig met zijn woorden, de 
woordenrijke is onwetend.’ 
Het alles-scheppende, machtige woord is niet 
zoiets als een toverformule. Het kan alleen aan-
gewend worden na een juiste innerlijke voor-
bereiding. Dit vinden we terug in een passage 
uit het Aquarius Evangelie waarin de discipelen 
van Jezus trachten een ziek kind te genezen 
maar daarin niet slagen. Wanneer zij later Jezus 
naar de reden van hun falen vragen, antwoordt 
hij hun dat ‘het woord, zonder de geest van 
het woord, een nutteloos sprookje is’ (Aquarius 
Evangelie, 130:18). Want juist de geestkracht 
van het woord is het, die de aanwending ervan 
werkzaam maakt. µ

Mikhail Naimy, Het boek van Mirdad, Haarlem 2000

‘Wie nooit struikelt in het spreken kan zich een volmaakt 

mens noemen, een mens die in staat is om zelfs het hele 

lichaam in toom te houden. Paarden doen we een bit in 

de mond om ze te laten gehoorzamen, en zo kunnen we 

hun hele lijf sturen. En kijk eens hoe reusachtige schepen, 

voortgestuwd door hevige wind, met een klein roer in de 

richting worden gestuurd die de stuurman bepaalt. Zo is 

ook de tong een klein orgaan, maar wat een grootspraak 

kan hij voortbrengen! Bedenk eens hoe een kleine vlam een 

enorme bosbrand veroorzaakt. Onze tong is net zo’n vlam: 

een wereld van onrecht, die onze lichaamsdelen in brand 

steekt.’ � Jacobusbrief (3, 3-9):

‘Wie de zin van taal begrijpt’

een gedicht van Rudolf Steiner

Wie de zin van taal begrijpt,

aan hem onthult zich de wereld

in beeld;

wie luistert naar de ziel van de taal,

voor hem ontsluit zich de wereld

als wezen;

wie de geest van de taal beleeft,

hem begiftigt de wereld

met kracht van wijsheid;

wie de taal kan liefhebben,

hem verleent zij zelf

haar eigen macht.

Daarom wil ik hart en hoofd

richten op de geest en de ziel

van het woord;

en in de liefde

daarvoor mijzelf

pas werkelijk ervaren.
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In een overdenking die ingaat op wat stilte is, gaat het al gauw over iets anders 
dan het uitblijven of het uitsluiten van lawaai. Allereerst zal de onophoudelijke 
maalstroom in het hoofd zijn dwingende greep op het wezen verliezen. Als het 
innerlijk dan tot rust komt, kan vervolgens een onderricht beginnen, dat op ge-
heel andere wijze inzichten bijbrengt over wat de wereld is, en wat de mens is. 

28   pentagram 2/2013

I n onze tijd is stilte een toestand die zeld-
zaam is geworden. Het leven stuwt en 
drijft ons in een razend tempo, er zijn veel 

werkzaamheden die gedaan moeten worden en 
duizend interessante zaken die moeten worden 
ervaren. 
Welke betekenis heeft de stilte in ons leven? 
Het begrip stilte treffen wij in alle wijsheidsge-
schriften aan. Veel dichters, denkers en filosofen 
spreken er in hun werken over. Het lijkt alsof 
de stilte een diepere betekenis heeft, een bete-
kenis die voor ons leven van essentieel belang 
kan zijn. 
Wat is werkelijke stilte? Deze ontstaat niet door 
het uitschakelen van lawaai en overige geluiden. 
Zij is een toestand die in het diepste innerlijk 
van een mens is verankerd als oase voor de ziel, 
zij is een ruimte, een moment, een dimensie. In 
deze innerlijke ruimte kunnen wij ons werke-
lijke zelf aantreffen. Daarom heeft de stilte, met 
de daarin aanwezige energie, een uitzonder-
lijke betekenis voor mensen. In een vers van de 
Perzische dichter-filosoof Roemi (1207-1273) 
klinkt het:
‘Geheel in het geheim spraken de wijze en ik.
Ik vroeg hem: Vertel mij de geheimen van de 
wereld.
Hij zei: Zwijg, en laat je door de stilte de gehei-
men van de wereld vertellen’. 
De diepste geheimen lijken verborgen in de 
stilte… net zo lang totdat de mens de zoektocht 
begint om deze mysteriën te doorgronden. 
Hermes is een dergelijke zoeker. Hij zoekt naar 
die ene waarheid en wijsheid. Maar voordat hij 

die kan ontvangen, moet hij de stilte van de 
ziel weer hebben verkregen, dat wil zeggen, hij 
moet zichzelf zo prepareren dat hij innerlijk 
kan waarnemen, horen en ontvangen. Daarom 
begint Pymander, de stem van de stilte, zijn 
leringen met de woorden: ‘Welnu, wees dan stil, 
o Hermes Trismegistos, en onthoud goed wat ik 
je zal overbrengen.’
Als de hermetische mens zijn hart kan openen 
voor de stilte zal hij in zichzelf het lang verbor-
gen geheim van het ware leven ontdekken. 

Het herontdekken van de ziel  In een van 
de oudste wijsheidsboeken lezen wij: 
‘Zie, het leven dat alles vervult,
diep in het geheim is het verhuld.
Wie kan het bevatten, wie doorgronden, 
welke taal zijn essentie verkonden?
Nog is het niemand voor ogen gekomen, 
nooit heeft een oor zijn stem vernomen; 
slechts de ziel alleen kan het verstaan,
als zien en horen stil staan.

Deze woorden uit de Bhagavad Gita, een juweel 
van Indische wijsheid, onthullen ons iets over 
het geheim van het ware leven. Het gaat om de 
herontdekking van de ziel, de ziel die het ver-
mogen bezit de stem van de stilte te verstaan. 
Deze ziel is een verborgen goddelijke dimen-
sie in ons. Ze komt overeen met een geestelijk 
niveau dat de mens eens bezat, waarop hij zich 
geheel bevond en dat hij weer moet vinden. Dat 
is zijn eigenlijke opdracht in dit leven. Die zui-
vere, oorspronkelijke ziel bestaat nog steeds in 

de kracht van de stilte

De stille taal van woorden op een muur in Myanmar.  Wie valt het op? Waar blijft de boodschap?
Birman. Photo © Michel Landais 
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weer geactiveerd worden, het kan beginnen met 
ademhalen en resonantie wordt mogelijk. Het 
basisuitgangspunt om te komen tot innerlijke 
waarneming en daardoor tot bewustzijn, is dus 
het creëren van een lege ruimte in zichzelf, die 
uit stilte wordt geboren, ja de stilte zelf is. 
Lao zi schrijft: ‘Als het hart in het niet-zijn is, 
dat wil zeggen, vrij is van alle aardse oriënterin-
gen en begeerten, kan men het mysterie aan-
schouwen van de spirituele essentie van Dao.’
Er komt iets op uit de diepte van ons gezuiverde 
hart en dat gaat zogezegd ons bewustzijn bin-
nen. Als op die manier de verborgen innerlijke 
stem in ons begint te spreken, ontstaat er een 
beweging die wij interpreteren als een bepaalde 
onrust. Het is iets dat aandringt, maant, roept, 
dat ons op zoek laat gaan naar het geheim van 
ons bestaan. Wat doe ik eigenlijk op deze we-
reld? Waar leidt dit leven mij naartoe? Wie ben 
ik? Wat betekent onze vergankelijkheid en waar 
is dat wat blijft? Is er iets eeuwigs in mij? Is er in 
mij een werkelijk geestelijk zelf, dat zich geheel 
kan afstemmen op een levensniveau dat geen 
oorlog kent noch schuld en waar men niet ver-
strikt wordt in al het begrensde en onvolmaakte, 
en hoe kan ik dat vinden? Zo komt men bij het 
punt waar de gebeurtenissen, de ervaringen en 
het weten van deze wereld niet meer voldoen en 
de ziel zoekt naar zin en betekenis.

ons als een hoger geestelijk principe. Zij bevindt 
zich echter in een slaaptoestand, zij is in zich-
zelf teruggetrokken, verborgen, niet waarneem-
baar. De mens leeft immers verbonden met de 
lichamelijke zintuigen en is met die zintuigen 
uitsluitend gericht op een uiterlijke wereld. 
Maar ook in en door onze zo veruiterlijkte, 
lawaaiige en onrustige wereld en erdoorheen 
straalt voortdurend en steeds vernieuwend, een 
hogere, een geestelijke energie die voortkomt 
uit de oergrond van het zijn. 

De oerklank  Het is licht, vibratie, klank, 
geboren uit de stilte van het eeuwige. Deze 
klank is de oertoon, die het licht en het leven 
voortbrengt, hij zendt zijn vibraties, zijn roep, 
de wereld in en zoekt resonantie in de slapende 
ziel. Die geestelijke kracht in het al zoekt het 
contact met de geestkern in ons. Maar alleen als 
het in de mens zelf tot in zijn hart stil gewor-
den is, kan een antwoord uit de geestelijke kern 
die met het hart correspondeert, terugkomen, 
teruggegeven worden. Resonare betekent: weer-
klinken, terugvibreren, antwoorden. 
Door het stil worden, dat wil zeggen het weg-
sterven, uitvibreren van de woelende harts-
tochten en begeerten, de op het ego gerichte 
gedachten en de zelfhandhavende wil kan het in 
ons verborgen, sluimerende, geestelijke principe 

Het stil worden van de zintuigen  Deze 
mens begint zich los te maken van de uiterlijke 
schijn en te zoeken naar de oorzaak van alle 
oorzaken. Hij verlangt naar kennis, niet wereldse 
zin, maar naar de werkelijke wijsheid, gnosis.
In het twaalfde boek van het Corpus Hermeti-
cum zegt Hermes Trismegistos: ‘…de gnosis van 
het goede is zowel goddelijke stilte als ook het 
stil worden van alle zintuigen.’
De ideale stiltetoestand wordt door Lao Zi als 
volgt beschreven: ‘Wie tot de hoogste leer is 
gekomen, bewaart een onvergankelijke rust (…) 
Hij zal in volmaakte rust blijven, terwijl het 
openen en sluiten van de deuren verdergaat.’
Die rust die uit de stilte, uit de rust van de zin-
tuigen, uit het vinden van de innerlijke ruimte 
voortkomt, wordt het streven van de mens 
die tot het inzicht is gekomen dat zijn aardse 
existentie niet zijn eigenlijke door de godheid 
gewenste leven is. Hij bemerkt dat de wereld in 
eeuwige cirkelgangen ronddraait en dat hij hier 
geen werkelijke levensbevrediging kan vinden. 
Hij zoekt naar een uitweg uit het benauwende 
korset van de eigen, op het begrensde gerichte 
existentie. De zoekende mens die naar zijn wer-
kelijke zijn verlangt, zal spoedig inzien dat hij 
zich ruimte moet verschaffen, hij moet een vat 
worden, waarin verandering, vernieuwing kan 
plaatsvinden. De stilte is deze ruimte!

De spiegel van het hart schoonmaken  
De energie die voortkomt uit de stilte maakt 
het mogelijk de spiegel van ons hart schoon 
te maken. Dat hart, bevrijd van begeerten en 

zelfzucht, weerspiegelt dan de andere, de ware 
mens, in ons. Nu zou men kunnen zeggen: ‘Al-
lemaal goed en wel, ik streef naar de rust, tracht 
de stilte te vinden, verlang naar de energie die 
de steeds draaiende raderen van mijn gedachten 
en gevoelens tot stilstand kan brengen. Maar het 
lukt mij niet.’
Wij lezen in het boekje De stem van de stilte, 
vertaald door H.P. Blavatsky: ‘Voordat de ziel 
kan horen moet de beeltenis, de mens, even 
doof geworden zijn voor geschreeuw als voor 
gefluister, voor het brullen, loeien van trompet-
terende olifanten als voor het zilverige gegons 
van de gouden vuurvlieg. Voordat de ziel kan 
begrijpen en herinneren moet zij eerst verenigd 
zijn met de ‘stille spreker’, net als de vorm 
waarnaar de klei wordt gekneed, één is met het 
denken van de pottenbakker. Dan zal de ziel 
horen en zich herinneren. En dan zal spreken 
tot het innerlijke oor: de stem van de stilte.‘ 
Hier treffen we weer de verwijzing aan naar de 
ziel: deze zal horen, herinneren, begrijpen, op 
het moment dat zij zich heeft verenigd met de 
‘zwijgende spreker’. De ‘zwijgende spreker is de 
‘toonloze toon’, de altijd klinkende roep uit de 
oergrond van het zijn. De ziel kan hem in de 
stilte vernemen, in de ruimte die wij in ons zelf 
vrijmaken. In deze ruimte ontstaan duidelijkheid 
en dieper inzicht.

Inzicht en herkenning  We beginnen in-
zicht in ons eigen functioneren te krijgen. We 
beginnen de wereld te herkennen zoals zij zich 
met de geest als achtergrond toont en tevens 

Wie tot de hoogste leer is gekomen, 
bewaart een onvergankelijke rust
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wat haar opgave en doel zijn. Ook zien we dat 
ons innerlijke wezen niet thuishoort binnen de 
begrenzing van deze wereld. Het hoort bij het 
universele, bij de oceaan van het zijn. In het 
praktische leven zal de mens door de nieuw 
verkregen inzichten het zwaartepunt van zijn 
leven veranderen. Hij zal op zijn weg naar de 
stilte zijn aandacht verplaatsen naar het middel-
punt, in zijn hart. Niet de animerende, verlok-
kende en tegelijkertijd ook afstotende, strij-
dende wereld bepaalt nog zijn leven maar een 
volkomen andere, een volmaakte, een geestelijke 
levensordening is dan zijn innerlijke doel.
Hierover zegt J. van Rijckenborgh: ‘Hier wordt 
getoond dat er een machtig levensgeheim is, 
een mysterie dat met het hart is verbonden, dat 
door u opgelost kan en moet worden. Het is het 
geheim hoe u het zwaartepunt van uw leven, de 
wortel van uw bestaan uit de diepte der aarde 
in de oergrond van de logos kunt verplaatsen. 
En u weet het al: het is een geheim van het 
hart.’
Kunnen wij dit geheim doorgronden, het be-
schouwen en opheffen in de helderheid van 
een nieuw bewustzijn? Ja, als wij de stilte bin-
nengaan, deze innerlijke ruimte openen en ons 
toevertrouwen aan de energie die zich daarin 
bevindt. Dan begint er een proces dat een 
nieuwe ontwikkeling in ons bewerkt. 

Verandering  Het hart wordt een heerlijke 
verblijfplaats, een ruimte van rust en harmonie 
en onze gedachten en onze levenswijze ko-
men hiermee overeen. Het innerlijke oor, onze 

oorspronkelijke ziel, kan de vibratie, de klank 
van de nieuw ontwaakte innerlijke stem weer 
helemaal opnemen. De innerlijke stilte van het 
hart wordt dan de brug die leidt naar de stilte 
van het eeuwige. Het is als een duik nemen in 
de bron van het ware leven. 
‘Zie: je bent het licht geworden, je bent het ge-
luid geworden, je bent je meester en je god, zelf 
ben je het doel van je zoeken: de altijd klin-
kende stem, die door de eeuwigheden klinkt, 
vrij van verandering, van zonde, de zeven tonen 
tezamen, de stem van de stilte.’ (H.P. Blavatsky, 
De stem van de stilte) 
Wie begint met luisteren naar de toon in zijn 
innerlijk zal stil worden. Hij zal de stilte vinden, 
ernaar luisteren en haar gehoorzamen, dat wil 
zeggen de innerlijke wet vervullen die vibreert 
in ons mensen. Manfred Kyber schrijft in zijn 
gedicht Eeuwigheid:
Keer op keer
keer je weer
in de immer wisselende schoot van de aarde,
tot je leert en leest in het Licht:
‘Leven en sterven zijn één
en alle tijden tijdeloos’.

Tot de moeizame keten der dingen
zich in je voegt 
tot ringen in rust.
Dan rust in je wil de wereldwil.
Stilte is in je, stilte
en eeuwigheid. µ

W ie regelmatig aan het schrijven is zal 
het vast herkennen. Je hebt je gedach-
ten op een rijtje en een globaal idee 

van de volgende zin in je hoofd. In je hoofd zijn 
een paar woorden belangrijk, meestal wat werk-
woorden en zelfstandige naamwoorden. En dan 
begin je te schrijven, maar omdat je gedachten 
voorlopen op je handen staat opeens één van die 
belangrijke woorden al op papier. En dat terwijl 
het in de zin helemaal nog niet aan de beurt is.
Dit is het moment dat je wat raars doet: je gaat 
de rest van de zin aanpassen aan het te vroeg 
geschreven woord. Met wat verbaal geknutsel 
probeer je te redden wat er te redden valt om 
de zin alsnog je gedachten over te laten dragen. 

Het resultaat is een kromme, slecht lopende 
zin. Moeilijk te begrijpen door de ingewikkelde 
structuur en het onhandige taalgebruik. Het kan 
nog erger worden als de doorgeknutselde zin de 
inhoud een kant op stuurt die vooraf helemaal 
niet de bedoeling was.
Ook in de verhalen van een mensenleven ko-
men doorgeknutselde zinnen voor. Een verkeerd 
woord of een verkeerde daad op het verkeerde 
moment. Ze leveren meteen problemen op die 
nog lang kunnen doorwerken. Of die erger nog, 
het hele verhaal in de war sturen. Verhaal na 
verhaal na verhaal. Een alerte schrijver kan zijn 
doorgeknutselde zinnen wissen en zo het laatste 
levensverhaal vertellen. µ

doorgeknutselde zinnen

Maya-lettertekens
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r i tme 

Als liefde ontwaakt in je leven, in de nacht van je hart, is het alsof de dageraad in je aanbreekt. 
Was er daarvoor sprake van totale anonimiteit, is er nu intimiteit, angst verandert in moed; waar 

je eerder in je leven stumperde, toont zich nu een ritme van genade en gratie, en je gerafelde 
en gekartelde wezen van voorheen beweegt zich nu elegant op het ritme van het zelf. Als liefde 

ontwaakt in je leven, is dat als een opnieuw geboren worden, een nieuw begin. “
John O’Donohue

Het leven kent haar ritme en wij hebben het onze. Zij zijn bestemd om harmonieus samen 
te gaan, zodat wij door het onze te doen en al het andere te laten gedijen, welwillendheid en 

sereniteit zullen oogsten. 
Victoria Moran

r i tme 
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Je ziet iets heel bijzonders bij bevroren water: de kristallen ervan 
tonen een structuur, die mede is bepaald door de vibratie waarin 
het water verkeerde, terwijl het bevroor. Zou er ook een analo-
gie met de mens kunnen zijn? 

36   pentagram 2/2013

D e Japanse natuurwetenschapper Masaru 
Emoto baarde wereldwijd opzien met 
zijn experimenten met water. Emoto 

plakte onder meer woorden op flesjes water, 
liet het bevriezen en fotografeerde de kristal-
len. Uit de foto’s die hij maakte van de kristal-
len, blijkt een duidelijk verband tussen de mate 
van schoonheid van het kristal en de betekenis 
van het woord. Veel aandacht werd vervolgens 
besteed aan de eigenschappen van water, dat 
blijkbaar ontastbare informatie vast kan houden.
Het belangrijkste onderdeel van dat deel van 
zijn proefnemingen, namelijk de macht van het 
woord, werd daarmee een beetje op een zij-
spoor gezet. De vraag is nu: is het uitsluitend 
de intentie die het woord begeleidt, die deze 
verschillen veroorzaakt, of is het het woord zelf, 
dat water (en dus ook het water in onze eigen 
lichamen) verandert. Of allebei?
Er zijn waarnemingen die erop wijzen dat een 
woord op zichzelf een invloed heeft, ongeacht de 
intentie waarmee het gezegd wordt. Een gevoe-
lig mens kan in een vloek die wordt geuit door 
iemand die zegt daar niets bijzonders mee te 
bedoelen, toch een kwade invloed voelen, zelfs 
als hij niet gelovig is. Dat zou nog op autosug-
gestie kunnen berusten. Maar in de psychologie 
is het begrip ‘dubbele binding’ bekend: zoals in 
de term ‘wees spontaan’ of ‘heb lief ’. Een woord 
kan duidelijk letterlijk een eigen waarde hebben. 
In de kabbalistische numerologie zijn ieder 
woord en iedere letter verbonden met een getal. 
Het getal verwijst naar de verborgen betekenis 
achter het woord. Als iemand een woord met 

een andere intentie uitspreekt, zal dat woord 
niet van betekenis veranderen. Er is dan alleen 
sprake van de betekenis van het woord én de 
betekenis van de intentie.
Ieder van ons zal wel aan den lijve hebben 
ondervonden dat woorden een behoorlijk effect 
kunnen hebben. Het kleinste woordje is in staat 
om een glimlach op ons gezicht te toveren, en 
een simpele opmerking dat iemand er slecht uit-
ziet kan tot gevolg hebben dat iemand zich be-
roerd gaat voelen. Soms geeft een woord, of een 
zin, je opeens het zetje dat je nodig had voor een 
machtige sprong vooruit. Vanuit dat oogpunt is 
er veel te zeggen voor de macht van het woord 
en er zou in de mens een sterke wachter moeten 
zijn, die de tong weet te beheersen en aanzet tot 
voorzichtigheid voor hij spreekt, tot aandacht 
voor de manier waarop wij dingen zeggen. 
Iemand die goed let op wat hij zegt, en hoe 
hij het zegt, neemt verantwoordelijkheid voor 
zijn woorden. Hij kan een buitengewoon goede 
intentie hebben om dat te doen en zal daarmee 
zijn omgeving tot zegen zijn. 
Het gegeven dat woorden mensen en situaties 
beïnvloeden kan voor allerlei manipulatieve 
doeleinden worden gebruikt. Het zal duidelijk 
zijn dat dit funest is, en niet alleen voor dege-
nen tot wie deze woorden worden gericht. 
Laten we eens kijken naar een mens die zijn 
uiterste best doet om met zijn woorden mensen 
te helpen en te verheffen en niemand te kwet-
sen. Nemen we aan dat hij het kan opbrengen 
om de hele dag, altijd, op te letten hoe hij zich 
uitdrukt. Dat hij als het ware voortdurend zorgt 

dat de ‘uitzending’ verantwoord is. Wil dat dan 
ook zeggen dat de ontvangst goed zal zijn?
We hebben al vastgesteld dat een woord een 
gevoelswaarde heeft. Het woord ‘liefde’ ver-
oorzaakt een prachtkristal in het waterexpe-
riment van Emoto. Maar hetzelfde woord, als 
het bijvoorbeeld alleen maar in de context van 
lichamelijke relaties wordt gebruikt, zal voor de 
toehoorder een andere betekenis krijgen, die 
als een automatisme aan het woord gaat kleven. 
Zo zal het woord ‘God’ bij de meeste mensen 
onmiddellijk een heel pantheon aan beelden 
tevoorschijn roepen, maar of de zuivere beteke-
nis van het woord daar bij is...?
Zodra iemand dan over God begint, draait de 
langspeelplaat en is de naald niet uit de groef te 
krijgen. Gebruikt iemand nu een ander woord, 
Licht of Schepper of anderszins, waarmee hij de 
gewoonte-bepaalde associaties weet te omzeilen, 
dan kan dat als een frisse wind zijn. Dan gaat de 
langspeelplaat niet draaien en wie luistert, kan het 
begrip op een nieuwe manier gaan beschouwen.
Als deze nieuwe wijze van beschouwen, die 
in de denker zelf is ontstaan en er niet in is 
geplant door zijn opvoeders, autoriteiten of an-
deren, eenmaal heeft postgevat, zal hij ook het 
eerdere begrip ‘God’ vrij kunnen zien van wat 
eraan vastkleefde, en de eigenlijke betekenis er-
van weer kunnen ondergaan. En als hij dan nog 
eens ‘God’ zegt, ermee verbonden met zijn hele 
wezen, dan gaat daarmee een bijzondere ener-
gie samen. Er zijn veel mensen die dat weten, 
die dat ervaren hebben. 
Wie zo spreekt, spreekt de taal van vóór de 
Babylonische spraakverwarring. Hij spreekt 
een eenvoudige taal, een taal van eenheid. Zijn 
taal voorkomt dat alles gecompliceerd wordt, 
of slim of verdraaid. Zijn taal hoeft niet steeds 
te worden gereduceerd, ontleed, of steeds weer 
afgebroken. Wie zo eenvoudig spreekt, en waar 
is, valt niet in de valkuil te denken dat zijn 
natuurlijke gestalte eenmaal volmaakt wordt. Hij 

ziet het misverstand dat er steeds weer getracht 
wordt een toren van Babel te bouwen. 
Het begint bij een wachter zetten bij hoe je je 
uitdrukt, en wat daar de effecten van zijn. Je 
kunt dan ervaren wat de ander met je woor-
den doet, maar ook ontdekken wat je er zélf 
mee doet, van binnen. Je merkt hoe nutteloze 
woorden schadelijk kunnen zijn. Hoe ze niet al-
leen de tijd doden, maar ook stukjes van de ziel. 
En hoe oppervlakkig gebruik van woorden ze 
totaal kan ontkrachten. En, wijs geworden door 
deze studie, kun je je zeker scharen achter de 
woorden van Lao Zi: ‘Wees schroomvallig. Ga 
eerbiedig om met woorden.’ Eén zo’n woord is 
al genoeg voor een nieuw begin. Het begin van 
een verhaal waarin geen woord te veel staat en 
ook geen woord te weinig. µ

het gewicht van een woord

Sculptuur op het conferentieoord La licorne, Gignac, 
Frankrijk © Michel Landais
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O p een veel rustigere manier gebeurde 
het bij de twintigste-eeuwse roman-
schrijver J. Anker Larsen: hij was 

weliswaar niet onder een boom, maar op zijn 
gemak buiten in een tuinstoel gezeten toen 
het Licht zich in en om hem alomtegenwoor-
dig openbaarde. De zestiende-eeuwse mysticus 
Jacob Boehme was verscheidene eeuwen voor 
hem, in ‘het jaar des heren 1600’ in aandacht 
verzonken in de weerschijn van een tinnen 
schaal, toen zich hem in dat licht plots het ge-
heim van het heelal openbaarde, waarna hij zijn 
boek Aurora of Morgenrood in opgang schreef.
Johann Michael Hahn was een ziener en ver-
licht man uit de streek gelegen tussen het 
Zwarte Woud en het Zwabenland, tussen de 
steden Calw en Tübingen. Dit gebied blijkt wel 
van oudsher een geschikte atmosfeer te bezitten 
voor religieuze inspiratie, want hier traden wel 
meer prominente figuren op, zoals Tobias Hess 
en Johann Valentin Andreae, die aan de wieg 
stonden van de rozenkruismanuscripten. Hahn 
was een Duitser uit de 18e eeuw, uit een peri-

ode dus die, frappant genoeg, ook het tijdperk 
van de Verlichting werd genoemd; het tijdperk 
van grote geesten zoals Goethe en Schiller en 
de jonge Mozart. In Beieren was Karl von Ec-
kartshausen actief, met wie Hahn in spiritueel 
opzicht ook veel gemeen had, al blijkt nergens 
uit dat ze elkaar gekend hebben. In Frank-
rijk trad een figuur als Louis-Claude de Saint 
Martin, de onbekende filosoof, nadrukkelijk 
geïnspireerd door Boehme. Een ook in spiritueel 
opzicht hevig bewogen tijd. 

Johann Michael Hahn leefde van 1758 tot 1819 
en verloor al op zijn vierde jaar zijn moeder. 
Hij werd slecht behandeld door zijn stiefmoe-
der. Behalve boerenarbeid op het land van zijn 
vader beoefende hij nog het klokkenmakersam-
bacht, natuurlijk ook typerend voor de streek 
van het Zwarte Woud. Veel boerenfamilies had-
den in de lange wintermaanden buiten weinig 
werk te doen en vonden dan hun bezigheid in 
het vervaardigen van koekoeksklokken. 
Op Goede Vrijdag 1774 onderging hij bij het 

In de loop van de menselijke geschiedenis zijn er tal van voorbeelden aan te wijzen van 
wat meestal onder de noemer verlichting valt. Zeer bekend is natuurlijk de verlichting 
van Boeddha onder de Bodhi-boom in India, en Jiddhu Krishnamurti vond in de vorige 
eeuw zijn verlichting terwijl hij onder een boom zat, deze keer in Noord Amerika. Bij 
iemand als de apostel Paulus had de verlichting een wat heftiger karakter, hij werd er 
namelijk door van zijn paard gesmeten. De verlichting van Hahn, ‘Die Zentralschau’, of 
het centrale schouwen, zoals hij het noemde, vond plaats in het volle daglicht, nadat hij 
als boerenzoon op het land aan het werk was geweest en terugliep naar huis.

het centrale schouwen 
van johann michael hahn

een fascinerend voorbeeld uit de tijd van de verlichting

r i tme 

Doe gewoon het juiste. De rest doet er niet toe. Koud of warm. Vermoeid of goed uitgerust. 
Veracht of vereerd. Stervend... of bezig met andere opdrachten. Want ook sterven is een van onze 
opdrachten in het leven. En ook: doe wat er gedaan moet worden. Kijk naar binnen. Laat niet de 
ware aard van iets je ontglippen. Maar een kortre tijd, of alle bestaande dingen worden omgezet. 
Ze gaan op als in rook, ervan uitgaande dat alle dingen voorbestemd zijn één te worden, of gaan 
teloor in duizend-en-een fragmenten... Ga van de ene onzelfzuchtige daad naar de andere, houd 

steeds de godheid in je achterhoofd.  Alleen daar is vreugde en stilte... Als omstandigheden je 
schokken, wat ze onvermijdelijk zullen doen, keer steeds tot jezelf terug, en behoud je ritme zoveel 

je kunt. Je hebt grip op je harmonie als je steeds daarnaar kunt terugkeren.
Marcus Aurelius, Meditaties



het kleine geheel van de mens verzinkt in het oerbeeld en ziet 
als het ware met de ogen van God de oneindige volheid, de 
oorzaak van alle dingen, de aanvang ervan en het einde

Johann Michael Hahn leefde van 1758 tot 1819
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zingen van een religieus lied (‘Die aan het kruis 
is mijn liefde’) een bijzondere spirituele erva-
ring en hij begon ijverig in de Bijbel te lezen. 
Daarbij stuitte hij op allerlei onbeantwoorde 
vragen, die voor hem in hoofdzaak neerkwamen 
op de vraag: wie en wat en hoe is God en door 
wie en hoe is deze wereld geschapen? 
In de zomer van 1777 beleefde hij zijn eerste 
‘centrale schouwen’, waarbij in een drie uren du-
rende verlichting Licht scheen over al zijn vragen 
en hij veel antwoorden vond. Het woord ‘Zen-
tralschau’ kunnen we met recht vertalen als het 
centrale schouwen, zien vanuit het wezenscen-
trum, dus eigenlijk vanuit het gemoed, de zetel 
Gods in ons. Vanaf die dag bezocht Hahn de pië-
tistische bijeenkomsten in zijn stadje Altdorf, het-
geen hem wel in conflict bracht met zijn vader. 
Na enkele jaren verzoenden zij zich echter. Hahn 
kreeg een eigen kamer waar hij zich ongestoord 
aan zijn Bijbelstudies kon wijden.
In 1883 brak het Licht een tweede maal bij hem 
binnen en hield zeven weken stand: van binnen 
hel verlicht, was hem daarbij met wakkere zin-
nen in één keer de aarde tot hemel geworden, 
hij kon – zoals hij het zelf uitdrukte – vanuit 
het (innerlijke) kruis van Christus in het gehele 
Bijbelse plan Gods schouwen. En deze godsken-
nis voerde hem tegelijk tot zelfkennis. 
Gaandeweg begon hij over zijn religieuze bevin-
dingen te spreken tijdens de piëtistische bijeen-
komsten, eerst in zijn geboortestadje Altdorf, 
maar al spoedig ook in andere dorpen en stadjes 
in de omgeving van Württemberg. Ook begon 
hij zijn openbaringen schriftelijk vast te leggen 

en kwam hij, evenals Jacob Boehme in zijn tijd, 
in conflict met de kerkelijke hiërarchie. In het 
begin op milde wijze, maar een smaadartikel 
van een zekere dominee maakte hem ongunstig 
bekend in een veel wijdere omtrek, waarna hij 
zich van 1789 tot 1794 terugtrok uit de open-
baarheid. 
In dat jaar overleed zijn vader en verhuisde hij 
naar Sindlingen bij Herrenberg, alwaar hij onder 
de bescherming kwam te staan van hertogin 
Franziska von Hohenheim. Deze liet voor hem 
een groot huis bouwen, waar hij tevens de bij-
eenkomsten met zijn piëtistische sympathisanten 
kon houden. Inmiddels was hij ook bekend ge-
raakt met de geschriften van Jacob Boehme en 
met sommige andere mystici en dichters, zoals 
Jung Stilling en Thomas à Kempis.
Michael Hahn ontdekte veel overeenkomsten 
tussen zijn twee eeuwen eerdere geestverwant 
Boehme en zichzelf. Beiden waren ze van 
eenvoudige afkomst; beiden hadden soortgelijke 
innerlijke ervaringen en openbaringen; zij had-
den dezelfde zienswijze betreffende de Bijbel 
en beiden ondervonden zij tegenstand vanuit de 
kerkelijke hiërarchie en genoten bescherming 
vanuit de adellijke stand. 
Terwijl de dichter Hölderlin in Tübingen in zijn 
kasteeltorentje wegkwijnde, Beethoven in We-
nen aan zijn Eroica-symfonie zwoegde en Na-
poleon in zijn expansiedrift met zijn legers over 
de Duitse landen trok, sprak Hahn in de stadjes 
van Baden en Württemberg zijn volgelingen toe 
en dat werden er op den duur meer dan tien-
duizend. Verder schreef hij talrijke Bijbelverkla-

ringen. Aan zoekende geestverwanten schreef hij 
opwekkende brieven en hij componeerde een 
grote hoeveelheid liederen en gedichten.
Hahn stelde in de eerste plaats dat de Bijbel 
geestelijk moest worden begrepen en dat het 
aldus begrepene in het dagelijks leven moest 
worden toegepast. De kerkelijke dogmatiek liet 
hij ver achter zich. Omdat hij een begenadigd 
spreker was, meldden zich vooral veel leden van 
afgescheiden groeperingen bij hem, zoals de 
piëtisten, de hernhutters en de separatisten. Ze 
kwamen al spoedig uit geheel Baden en Würt-
temberg. Het sprak vele gelovigen aan dat hij 
wars was van dogmatiek en vooral stond voor 
gewetensvrijheid. Iets edelers was er niet voor 
verstandige mensen, vond hij. 
Verder leerde Hahn eerbied en ontzag voor de 
gehele schepping, dus ook voor dieren en plan-
ten. Hij sprak niet alleen over de Bijbel, maar 
ook over het boek van het Geweten en het 
boek van de Natuur, waarin zich alle goddelijke 
krachten openbaarden. Zijn veel ruimere visie 
belette hem niet de Evangelische Landeskirche 
trouw te blijven, evenals Jacob Boehme in zijn 
tijd ook bij zijn kerk bleef, ondanks de scheld-
kanonnades die hij over zich heen kreeg. Maar 
zo erg als bij Boehme werd het niet bij Hahn.
Voordat we enkele voorbeelden van zijn leer 
geven, laten we Hahn zelf eerst nog aan het 
woord over het centrale schouwen: ‘Dit schou-
wen in de verborgen wijsheidsdiepten, de 
oorspronkelijke moedergrond, kan [...] geen 
afgezonderd beschouwen van buitenaf zijn, maar 
is uitsluitend te omschrijven als een in zichzelf 
verzinkend schouwen vanuit het centrum van al 
het zijn en leven: het kleine geheel van de mens 
verzinkt in het oerbeeld en ziet als het ware 
met de ogen van God de oneindige volheid, de 
oorzaak van alle dingen, de aanvang ervan en 
het einde. Zo is kennis trouwens van het be-
gin af bedoeld.’ Aldus kan, volgens Hahn, het 
centrale schouwen de overgang vormen van de 

middellijke naar de onmiddellijke (dus directe) 
verhouding tot God. Verder zegt Hahn: ‘Wie 
echter ervaren heeft dat de ziel slechts in God 
onmiddellijk de ware bestemming kan vinden, 
die zal zich hoeden voor gehechtheid aan en af-
hankelijkheid van aardse creaturen (het aardse), 
want de stroom kan dan alleen maar gestoord 
en vervalst worden; men verliest dan de directe, 
ononderbroken relatie tot de oerbron. En zoals 
voor de ervaring van de onmiddellijkheid van 
God het onvermoeide vorsen en zoeken van de 
bedachtzame mens voorwaarde is, zozeer is het 
centrale schouwen een geschenk en een gave, 
die echter niet in de macht en het behoud van 
de ontvanger liggen.’
Hahn zegt dat hij daarmee ook niet kan doen 
en laten wat hij wil; hij ziet dan weer eens 
veel, dan weer weinig, zodat hij beseft dat hij 
zelf eigenlijk helemaal niets is en maar heeft af 
te wachten wat hem geschonken wordt. Bo-
vendien, zo stelt hij, is het juist een teken van 
roeping als de door het Licht gegrepene zich 
tegen zulk een roeping weert, verzet. Maar met 



De vijf meest invloedrijke figuren van het Duitse 
piëtisme. Van rechts naar links: Michael Hahn (1758-
1819), Immanuel Gottlieb Kolb (1784-1859), Johann 
Martin Schaeffer (1763-1851), Anton Egeler (1770-
1850) en John Schnaitmann (1767-1847). Op de 
voorgrond is een lege stoel. Voor hem zijn er twee 
interpretaties: Sommige zien dit als een stille uitnodi-
ging aan de kijker deel uit te maken van deze broe-
derschap, anderen interpreteren de lege stoel als een 
symbool van Gods aanwezigheid. 
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worsteling begint. Maar juist door deze tegen-
gesteldheid in zijn wezen kan de mens groeien. 
Hij leert door levende ervaring van die tegen-
stand de verscheidene krachten in God en de 
tegenkrachten in het boze kennen en wordt 
zo door juiste kennis, en daardoor juiste beslis-
sing, sterker in deze strijd. Anders gezegd: In de 
kracht van het door hem aan ons meegedeelde 
krachtwezen, dat in zijn persoon alles al door-
streden heeft, kunnen ook wij alles doorstrijden 
en op die wijze ook in onze persoon tot de 
overwinning geraken.
In het gemoed van de mens staan nu eenmaal 
de principes van Licht en duisternis tegenover 
elkaar. Adam en Christus – als gepersonifieerde 
oerbeelden van deze principes – willen allebei 
macht over onze ziel verkrijgen. Van belang is, 
te midden van alle aanvechtingen bij het Licht 
te blijven, ‘hem’ niet los te laten, zich op die 
genadekracht te blijven richten.
Ook Hahn zelf wist dat hij aldoor moest blijven 
streven en zijn doel najagen en hij geeft toe dat 
hij vaak struikelde. De klacht, zo zegt hij, dat het 
maar langzaam vooruitgaat, maakt het begrijpelijk 
dat het ideaal van volkomenheid hem geen rust 
gaf, maar aanleiding tot deemoed en tot steeds 
grotere inspanning. ‘Daaruit blijkt wel dat zelfs 
de beste christen hier altijd slechts een leerling 
is.’ En helaas, zegt hij, is het meestal ook zo dat 
we, indien we het allerhoogste eenmaal hebben 

de bede ‘Niet mijn wil, maar uw wil geschiede’, 
weet deze zich daarna ook rotsvast in God 
geborgen en kunnen de poorten van de hel hem 
of haar niet meer overweldigen.
Het moge duidelijk zijn dat de leer van Hahn 
geen boekenwijsheid is, of een kunstig in elkaar 
gezette filosofie, opgebouwd uit gedegen, wel-
licht ingenieus denkwerk; zij is integendeel een 
levend getuigenis van eigen beleving en doorle-
ving, op eenvoudige en directe wijze doorgege-
ven aan zijn belangstellende medemens. 
Wat heeft Hahn te zeggen aan de, wat hij 
noemt, bedachtzame mens? Uiteraard heeft 
iemand die vanuit het centrum van zijn wezen 
de goddelijke dingen aanschouwt er maar al 
te goed weet van dat het koninkrijk Gods, het 
geestelijke beginsel, binnenin de mens gelegen 
is. Hij stelt het zo: God heeft in Christus alles 
volbracht, nu is het aan de mens om datzelfde 
nog eens in zichzelf te doorstaan en te vol-
brengen. Een christen moet tot ‘God-gelijkheid’ 
komen en uit genade een kleine god en Chris-
tus worden. Dat volbrengen begint in de mens 
echter met de aanwezigheid van een geestelijke 
kiem. Hahn spreekt daarbij over het zaad dat tot 
vrucht moet rijpen.
Over het proces dat dan ontstaat, zegt Hahn 
het volgende: de ervaring getuigt en leert, dat 
telkens wanneer de ziel bedachtzaam God 
zoekt en vrijwillig voor hem kiest, er een grote 

aanschouwd, de neiging hebben om in onze ijver 
om deze parel te behouden te haastig en onvoor-
zichtig worden, te begerig en eigenwillig. En dan 
overkomt ons ‘de nacht van de donkerte’; het 
Licht van de dag wordt ons voor onbepaalde tijd 
ontnomen. Dit doet denken aan Johannes van het 
Kruis met zijn ‘donkere nacht van de ziel’.
Hahn laat ook aan duidelijkheid niets te wensen 
over dat er in de wedergeboorte geen aanzichten 
van onze uiterlijke verschijningsvorm zijn begre-
pen. Ook worden er geen verkeerde uitwerkin-
gen van die persoon gecorrigeerd, zo werkt het 
niet. Nee, de gehele mens zal zelf van de grond 
af aan, anders worden; in het oude natuurlijke 
lichaam ontwikkelt zich het nieuwe, juiste, gees-
telijke lichaam, en daaruit zullen eenmaal ook 
dienovereenkomstige vruchten voortkomen.
Zoals we in Adam (in de natuurlijke mens) het 
principe van de tegenstelling, de ongerechtig-
heid en het buiten het licht staan geërfd hebben, 
zo kunnen we in het geloof het principe van 
goddelijke gerechtigheid ontvangen. En in dat 
nieuwe beginsel, dat hij Christus noemt – open-
baart de goddelijk-geestelijke gerechtigheid zich 
als geestelijke moraal. De mens bij wie ‘geest uit 
geest’ is voortgebracht, die bezit een geestelijk 
leven en kan het Godsrijk beërven. Het ‘zaad 
van de geest’, dat in aanleg de Godgelijkheid 
bevat en uit wil groeien tot volkomenheid, zet 
de wedergeboren mens op dat doel aan. Hahn 
stelt dan ook dat een waarachtig christen de ge-
hele waarheid liefheeft en de gehele gezindheid 
van de atmosfeer van zuivere zielestraling – dat 
is: Jezus – aan wil trekken.

Heer, u wil ik mij geven
omvat mijn ganse ik
opdat ik eeuwig leve
neem me op geheel in u. 

Zijn moed om toch van volkomenheid te spre-
ken, fundeert hij op de verwachting dat de 
kinderen zo zullen zijn als de moeder, omdat die 
het zo wil en het ook vast beloofd heeft. En het 
zal blijken of de beslissingen die de mens daarbij 
heeft te nemen, het rijp worden bevorderen of 
hinderen. De mens kan volgens Hahn tot inkeer 
komen en inkeer is bij Hahn niets anders dan 
zich toekeren tot het innerlijke kruis van de ziel, 
waar alles wordt geofferd en teniet wordt gedaan 
wat zich van de natuur aan de ziel zou kunnen 
hechten. Hoe meer je natuur, je uiterlijke mens, 
hier vergaat en sterft, des te meer vernieuwt zich 
de innerlijke mens, des te meer krijg je deel aan 
de goddelijke natuur. Aldus Hahn.

Hahns eindconclusie voor wereld en 
mensheid  God zal eens de chaos van de gehele 
kosmos overwinnen. Deze zekerheid grondt 
Hahn op de ervaring dat God in hem, de mi-
crokosmos, de toorn overwonnen heeft. In het 
grote zowel als in het kleine is er aan het einde 
het vergeestelijkte lichaam, wat hij ‘die Geistlei-
blichkeit’ noemt. Ook met het oog op de ge-
schiedenis, op de afloop van tijd en eeuwigheid, 
probeert Hahn zijn heelheidsdenken door te 
zetten. De wereldvoleinding zal in een opeen-
volging van wereldtijdperken bereikt worden, 
die in het groot het proces voltrekken dat zich 
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wordt door Hahn de Apokatastasis genoemd.
Op het graf van Johann Michael Hahn staat, 
frappant genoeg, dezelfde graftekst als bij Jacob 
Boehme. Deze graftekst is een bekende uit-
spraak van de rozenkruisers en luidt: ‘Aus Gott 
geboren, In Jesu gestorben, Mit dem Heiligen 
Geist versiegelt’ – Uit God geboren, in Jezus 
gestorven, in de heilige geest verzegeld.
Hahn stond, zo blijkt wel, in hetzelfde weten als 
de klassieke rozenkruisers. Daarvan getuigt ook  
de andere tekst op zijn graf:

Hier ligt ze nu, mijn zwervershut,
nu heb ik een hemels huis.
Nu ben ik weg uit jullie midden,
want nu is mijn bedevaart ten eind!
In het graf kan ik niet meer bederven,
het Leven vond ik in het sterven,
in ’t geestelijk lichaam zal ik verrijzen.
Ik zal mijn Jezus dan gelijken
van wie ik hier niet wilde wijken;
eens zullen jullie dat ook zien.

Gebroken is ze nu, mijn hut,
anders zou ze hier in ’t graf niet liggen.
Wat ik echter op mijn bidden
van mijn God ontvangen heb,
dat heeft mijn heiland meegenomen;
En nu ben ik zo ver gekomen;
geen dood en hel houden mij nog vast.
Om mij behoeven jullie niet te treuren;
kom mij slechts na, mijn geliefden,
en eindig gelovig jullie tocht! µ

in het klein ook in het individu afspeelt.
Van de troon van God en van het lam vloeit 
de levensstroom, aan welks oevers levensbomen 
met levensvruchten staan. Met dit voedsel wordt 
de genezing van de verwijderden bereikt. En 
de koninklijke priesters zullen alle genade- en 
genezingsmiddelen, alles wat opbouwt en on-
derwijst, opbeurt en verheugt, altijd verbreiden. 
Ze zullen de gods- en Jezuskennis uitdragen en 
bevorderen, aldus zaligheid vermeerderen en 
alles zo spoedig mogelijk trachten te herstellen, 
om gelijkheid aan het wezen van Jezus, van het 
goddelijke, te bewerkstelligen. 
Kortom, allen die met de hulp van deze konink-
lijke priesters opgroeien en tot volkomenheid 
geraken, dus de door Adam verloren heerlijk-
heid weer terugkrijgen, worden door hen weer 
‘in de stad Gods’ gebracht, tot welgevallen van 
God en het lam. Het tenietdoen van de vloek 
door Gods zegen zal zich over de gehele kos-
mos uitstrekken.
Drie dingen springen bij Hahn onmiddellijk in 
het oog: zijn godsbegrip, zijn visie op de Bijbel 
en het medegevoel met de misleide mensheid. 
Volgens hem hangt de gehele schepping aan de 
mannelijke vuurkracht van God, maar niet alles 
draagt in zich ook het vrouwelijke Lichtkarak-
ter. Omdat toch in God beide aspecten één zijn 
en slechts daar waarachtig leven is, waar zich 
de tweeheid in de eenheid verwerkelijken kan, 
heeft God geen rust tot overal deze harmonie 
bereikt is. Hahn zegt echter wel dat er behalve 
tot het goede, ook vooralsnog vele mensen tot 
het kwade zullen worden aangetrokken, dus 
of magnetisch aangetrokken tot de gereinigde 
aarde, of tot de vuurzee. Deze zogenaamde 
vuurzee kan volgens Hahn in de eerstkomende 
eeuwigheden de halve aardbol gaan beslaan. 
Toch zullen ten slotte zelfs Satan en zijn mede-
gevallenen inzien dat zij zich niet van God los 
kunnen scheuren en dat hun tegenstand nutte-
loos is. Dan keren ook zij terug. Dit hele proces 


